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Verwijzing 

Dit is een afschrift van de in steno genotuleerde toespraak van Bruno Gröning, 
gehouden in de nacht van 9 op 10 september 1949, de zogenaamde “Nacht van de 
grote genezingen”,  op de Traberhof bij Rosenheim. 

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar 
op CD, en kunnen via het  bijgaande internet adres besteld worden:           
www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Toespraak van Bruno Gröning, Traberhof bij Rosenheim, in de nacht van 9 op 
10 september 1949 

“En nu vraag ik u, de handen, die u samen gevouwen houdt, uit elkaar te halen.” 

 

En nu vraag ik u, om de handen, die u samen gevouwen houdt, uit elkaar te halen. 
Denk niet aan uw lijden, let op uw lichaam, stel je de vraag: Wat gebeurt er in mijn 
lichaam? Merkt u, dat er iets door uw lichaam gaat, dat u nog nooit heeft gevoeld? 

(Interruptie: “Ik wil zien, ik wil gezond worden!” etc.) 

Ik verzoek u, niet apart te spreken. Iedereen wil spreken, zien, wil kunnen lopen. En 
dat gaat ook gebeuren. De een vroeger, de andere later, al naar gelang de grootte 
van zijn lijden. 

Hij die nu nog pijn heeft - voorzichtig overtuigen, of hij daadwerkelijk nog pijn heeft - , 
let alsjeblieft op, of dit dezelfde pijn is. 

Ik zeg nee!  Wie ja zegt, die steekt zijn hand omhoog. Wanneer de zieke plek warm 
wordt, het is ook pijn, maar niet meer zoals voorheen. 

(Interrupties) 

Alsjeblieft niet hier tussendoor praten! Ik heb gezegd, let op wat er in uw lichaam 
gebeurt. Niet afzonderlijk praten! 

Wees een keer in je leven een egoïst. Egoïst, om de gezondheid op te kunnen 
nemen. Dit woord heeft men niet voor niets uitgevonden. Egoïstisch zijn betekent: 
gezond zijn! 

En daarom dient u deze minuten te gebruiken, om de gezondheid in u op te nemen 
en niet van u af te gooien door te denken: “Ik moet dat Gröning nu vertellen!” 

Dat u mij goed begrijpt, en dat u weet, hoe ver de goddelijk kracht reikt, het is niet 
nodig, dat de een of ander mij iets moet vertellen. Ik weet veel meer dan de mens 
zich kan voorstellen. 
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Ik ben in staat en heb de weg gevonden, zonder dat iemand mij ook maar iets zegt, 
of de wens heeft geopperd, zonder mij te zeggen, wie hij is, zonder zijn lijden te 
noemen, was ik in staat en nog steeds, u deze zieke, zijn zieke plekken op te 
noemen, en te zeggen wat voor een mensenkind hij is, zijn hele vroegere leven tot dit 
uur toe. 

Probeert u zo snel mogelijk contact te maken met uw zieke plekken. En u bent vanaf 
deze seconde gezond. Maar daarom moet u het grootste vertrouwen in mij hebben, 
anders gaat het niet. 

Artsen kwamen om hulp voor hun patiënten en ik vertelde hun, wat voor ziekten de 
een of ander had. Zij zouden op de klok kijken en zien, hoe de persoon zijn 
gezondheid had verkregen. 

Ik sta hier niet voor u, om propaganda voor mij te maken. Ik ben er om mensen te 
genezen en dit gebeurt in de naam van God. Niet ik, ik ben niets, God is alles! 

Er waren mensen, die dachten, wanneer ze naar me toe zouden komen, zij dagen en 
weken moesten wachten, tot ze volledig gezond zouden zijn. Diegene die 
wantrouwen, die blijven, en die vertrouwen hebben, die kunnen naar huis gaan, en 
nemen de gezondheid mee. En hiermee wens ik u allemaal, zoals u hier staat, de 
beste gezondheid. Gooi de ziekte weg en neem de gezondheid op!  Dit gebeurt in 
naam van God! 

U hoeft niet wantrouwend te zijn, wanneer op dit ogenblik, waar veel verlamde 
mensen, blinde mensen, en zwaar zieke mensen liggen of staan, het niet meteen 
gebeurt. Meestal gebeurt het meteen, maar hier moet u eerst zover zijn, dat u zich 
vrij heeft gemaakt van alle kwaad, vrij van alles, om de gezondheid te kunnen 
opnemen. Gezondheid is groots en puur goddelijk. En God gaat niet in een menselijk 
lichaam, dat niet vrij is en er niet aan denkt, de weg naar God te bewandelen. 

(Interruptie: “Zij is genezen, zij kan lopen!) 

Mij hoeft u niet te bedanken, dank God! 

(Zang: Grote God, wij loven U.) 

Ik ben bereid, om alle mensen te genezen, om alle mensen te helpen. Alleen moet 
ieder van u er zelf op letten en niet zeggen: “Heer Gröning, help me!” Neem allemaal 
een voor een, de gezondheid op in uw lichaam, dan is het klaar. U moet een keer 
egoïstisch zijn en dat betekent: gezond zijn. 

Het is niet nieuw, als iemand 30 of 40 jaar verlamd was, dat hij nu ineens kan lopen. 
Het is niet nieuw, als mensen in de leeftijd van 50 jaar, die niet konden zien, nu 
ineens weer zien kunnen. Die hun hele leven lang doof waren, die helemaal niets 
hoorden, 
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mensen, die geen trommelvlies hadden, en toch hun gehoor weer terug kregen. Het 
ligt enkel aan de mens zelf. 

Ik zal hier een tijdje blijven en wachten, tot her en der iets gebeurt. 

Ik vraag de blinden, de ogen heel kort te sluiten, en weer te openen, waardoor de 
ogen warm worden en dat in het hoofd een trekken en werken is, en daarmee is  
daar weer het begin van zien. 

(Interruptie: Enkele genezingen. De menigte bidt hardop het Onze Vader. Dan: Wij danken God.) 

Neem een of ander voorwerp in de rechter hand, ik zal hem bezweren. Geef dit 
voorwerp nooit uit handen. 

 

Honderden gevallen, waar mensen de genezing ontvangen hebben, maar niets meer 
van zich lieten horen. Ik wil u vragen, dit wel te doen, zodat wij iedereen de zekerheid 
en garantie kunnen geven, dat dit in de documentaire als dusdanig zal worden 
vastgelegd. 

Ik wil helpen, maar ik wil u allemaal verzoeken, geen propaganda voor me te maken, 
de feiten spreken voor zich! 

En nu vraag ik u van harte, ga naar huis. Ik heb medelijden met u, als u gedurende 
de nacht hier wilt blijven staan. 

Het ligt niet in mijn bedoeling, de genezingen uit te voeren zoals vandaag. In de 
toekomst zullen de gezondheidscentra er alles aan doen, dat alles op de juiste 
manier tot stand komt. 

Het merendeel weet nog niet, wat eigenlijk gaande is. Daarom is het nodig, totdat 
alle mensen worden geholpen, dat dit op een geordende manier gebeurt. 

En deze informatie krijgt u, want iedere vraag is een wantrouwen. Want het gaat niet, 
dat ieder voor zich zijn wens uitspreekt. Nee! Het is mijn beste bedoeling, dat alles 
goed geordend is. Per dag zal ik een paar duizend mensen afhandelen. 

En daarom, als de een of ander nog hulp denkt te krijgen, later als de reputatie door 
de pers volgt, voor 90 procent deze hulp krijgt. 

(Grote God, wij loven U.  Gejuich..etc) 

Ik begrijp alles, daarom ben ik immers hier, daarom geef ik er mijn hele leven voor. 
Iedereen moet vrij zijn, alleen ik ben het niet. Daarom moet u het vertrouwen 
opbrengen. 

Men wil mij insluiten. Dit insluiten ben ik gewend, ik ben soldaat geweest. U zult dat 
krijgen, zoals u het moet krijgen. 

Vandaag wil ik afscheid van u nemen, en wens u voor uw verdere leven de allerbeste 
gezondheid! 
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U moet het verstand opbrengen en mij vertrouwen schenken. Wat tot nog toe geen 
mens mogelijk was om te genezen, blinden zien, verlamde mensen lopen, dat heb ik 
gedaan. 

Wees verstandig en ga naar huis! Ik weet alles, iedereen heeft zijn zorgen zijn leed. 
Het zou me enorm pijn doen, als ik u gedurende de nacht hier nog zou zien. – Dat 
kan ik niet verdragen. 

 
 

Bron 

Archief Bruno Gröning Stichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


