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Verwijzing 

 

Dit is een originele schriftelijke overdracht van de lezing van Bruno Gröning, die hij in 

het jaar 1958 in Wenen op band heeft opgenomen. 

Taalkundige of grammaticale correcties in de tekst werden bewust weggelaten om de 

authenticiteit van de bron te waarborgen. 

De kleine cijfers voorafgaand aan de afzonderlijke alinea’s verwijzen naar de 

overeenkomstige tracks van de voordrachts-cd en vergemakkelijken zo het vinden 

van de betreffende passage. 

Verdere lezingen gegeven door Bruno Gröning met zijn originele stem zijn 

verkrijgbaar als CD en kunnen besteld worden via het volgende 

internetadres:www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Toespraak van Bruno Gröning, Wenen, 1958                

„ Dat ik vandaag via de microfoon tot jullie spreek….” 

 

1 

Beste vrienden, het feit dat ik vandaag tot jullie spreek via de microfoon heeft zijn 

reden evenals zijn waarde. Het is niet nodig, dat jullie met mij praten. Het is nooit 

nodig geweest, dat iemand van mijn medemensen ook maar iets tegen mij zei, 

mogelijk begon te klagen over zijn zorgen en behoeften. Of mogelijk zover gaat, dat 

hij denkt, mij zijn ziekte te moeten beschrijven. Nee, beste vrienden, dit is niet nodig. 

Ik weet dat dit alleen maar „macht der gewoonte” is van jullie kant, zoals wanneer 

jullie ook maar enige ongemakken waarnemen in jullie lichaam, jullie al naar de arts 

gingen, - wat ik nu ga zeggen, dat ik jullie helemaal niet wil afraden, om verder naar 

jullie arts te gaan – maar, zoals jullie gewend zijn, al je aandoeningen op te sommen 

bij jullie arts, zodat hij deze dan vervolgens kan behandelen. 

Ik onderscheid me heel duidelijk van een arts, van een natuurgeneeskundige. 

Kortom: ik heb helemaal niets te maken met het kwaad dat jullie „ziekte” noemen. Ik 

behandel de ziekte ook niet zoals artsen of natuurgeneeskundigen deze behandelen. 

Omdat ik vanaf het begin zie, dat het fundamenteel verkeerd is, het kwade te 

behandelen. Mijns inziens wordt alles erger door deze behandeling. En daarom leg ik 

het kwaad, dat jullie „ziekte”  noemen helemaal opzij. 

Wat „behandel” ik, wat wil ik? Dit woord „behandeling” kan veel betekenen, en hoe 

vaak is het woord „behandeling” mij voorgehouden door de rechterlijke macht, dat 

men het idee de Wet had geschonden van de natuurgeneeskunde, en mij daardoor 

strafbaar had gemaakt. 
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Jullie weten dat ik in januari van dit jaar mijn proces had. Dat wil zeggen  „mijn”, dat 

mij werd opgelegd, mij werd opgedrongen, omdat er mensen waren die geloofden 

dat alles wat Gröning doet en niet doet, een behandeling is. Hij behandelt de zieken, 

hij behandelt de ziekte, en dat is verboden onder de Wet van de 

Natuurgeneeskunde. Trouwens, in januari kreeg ik hiervoor een geldstraf van 5000 

DM, en tevens moest ik ook alle gerechtskosten betalen en verder kreeg ik acht 

maanden gevangenisstraf met een voorwaardelijke veroordeling van vijf jaar. Met dit 

laatste wil men mij alleen maar volledig uitschakelen. 

Maar ik zeg, zij hebben er geen pijn van, ik ben nog niet klaar. Tot nog toe waren de 

heren van justitie en de heren van de geneeskunde aan het woord. Nu denk ik, dat ik 

aan de beurt ben, dat ik tegen de mensen moet zeggen, wat hier de zuivere 

waarheid is. In principe ben ik van alle kanten, ook van jullie kant, grotendeels 

verkeerd begrepen, omdat jullie zelf meenden, mij jullie ziekte te moeten beschrijven, 

want anders zouden jullie niet genezen kunnen worden. Anders zou het helemaal 

niet mogelijk zijn te kunnen geloven aan gezondheid. Jullie – en ook de heren van de 

wetenschap, zo ook de heren van de rechterlijke macht en de geneeskunde -  weten 

heel goed dat wat men mij had toebedeeld niet waar is. 

 

2 

Hier werd slechts één ding erkend: hier bestaat een zeker gevaar door Gröning, dat 

mensen de waarheid niet zullen ervaren, dat jullie het zelf zijn, die de weg naar 

genezing kunnen gaan. En juist dat, beste vrienden, wil ik jullie ook hier over 

toonband laten weten. 

Hetzelfde zou ik ook kunnen doen door te gaan zitten en een boek of een brochure 

te schrijven en jullie via deze weg te informeren. Er zijn veel wegen die naar Rome 

leiden. En zo is het ook hier, beste vrienden, dat ook ik weet, welke weg ik te gaan 

heb, hoe mensen mijn hulp te bieden. 

Maar in principe wil ik nog eens benadrukken dat jullie niet weer denken dat ik de 

ziekte behandel. Ten aanzien hiervan geef ik jullie een goede raad. Dit wil zeggen, ik 

zeg niet veel, ik zeg alleen wat je jezelf aandoet, je lichaam. Je bent het jezelf 

schuldig. Jullie zijn aan niemand verantwoording schuldig, allereerst alleen aan 

jezelf. Zelfs niet aan Gröning, over wat je in het leven hebt gedaan. Over hoe jullie 

tegen je lichaam hebben gezondigd, door te experimenteren, het zal jullie 

waarschijnlijk niet onbekend zijn. De vele pogingen om van het kwade af te komen, 

waar jullie lichaam last van heeft, er vrij van te worden. Ik begrijp heel goed, dat jullie 

met hetgeen ik zojuist heb gezegd, helemaal niets kunnen beginnen. 
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Maar ik kan niet anders, dan jullie de waarheid te vertellen, zoals ik die zelf heb 

ervaren, waarvan ik zelf overtuigd ben. Ik zie hier mijn plicht en verplichting niet, zelfs 

niet in het minst, om u eerst voor te lichten, om u te overtuigen. Nee!  De eerste plicht 

heb ik altijd in dit, mijn leven op aarde gezien, dat ik het zelf ben en dat ik mezelf 

moet overtuigen van wat het woord „waarheid” ons zegt. Zelf moet ik van dit alles in 

zoverre overtuigd zijn, dat ik deze, mijn overtuiging met jullie kan delen op jullie 

levenspad, ook hoe ik de ervaring heb opgedaan, zodat jullie weten wat goed is voor 

de rest van jullie leven. 

Ook verlang ik niet, dat jullie er eventueel toe overgaan en denken dat jullie nu 

Gröning moeten vertrouwen en moeten geloven. Nee, vrienden, laat Gröning 

voorlopig helemaal terzijde. Hier gaat het, zoals jullie wel zullen weten, niet om de 

naam, laat staan om Gröning als persoon. Hier gaat het om jullie zelf! Hier hangt het 

af van elk individu. Ieder is in de eerste plaats zelf belangrijk, al is het maar omdat hij 

het goede nog moet verkrijgen. Het is aan hem, want hij moet weten, dat zijn lichaam 

al lange tijd niet meer in de Goddelijke Orde leeft. Die complete wanorde was niet 

alleen om jullie heen maar ook binnenin jullie. En jullie wisten niet hoe jullie je 

konden bevrijden van deze kwaal, die jullie „ziekte” noemen. 

Het is onmogelijk, zegt hij, zegt u, zegt iedereen die door het kwade wordt gekweld, 

dat hij weer van dat kwaad verlost kan worden. Niet alleen dat hij zelf van alles 

probeerde, ook de mensen om hem heen probeerden al het mogelijke om hem van 

dit kwaad te verlossen. 

 

3 

 

Her en der zullen er mensen zijn geweest, die zeer zeker op u hebben ingepraat en u 

hebben laten weten dat ze alles geprobeerd hebben, om u van dit kwade, hetgeen 

jullie „ziekte” noemen, te kunnen bevrijden. Alles is geprobeerd. Elke poging is 

mislukt. Je hebt zelf kunnen waarnemen, dat het kwade steeds groter werd, en zich 

dermate verspreidde, dat u vandaag noch het een noch het ander doen kunt. 

Kort gezegd, je lichaam is gedeeltelijk, of voor een deel, een groot deel gesloopt, 

zodat je niet meer weet wat ermee te doen, je het niet meer onder controle hebt, dat 

het lichaam niet meer luistert, dat het voeding niet meer opneemt of zelfs 

binnenhoudt, dat je je nauwelijks nog kunt bewegen, en als je beweegt dan word je 

blootgesteld aan de grootste pijn. Ook zijn er mensen die hun lichaam niet meer 

kunnen bewegen, en toch is het lichaam pijnlijk. Kortom, ieder van jullie, velen van 

ons hebben het gemerkt, dat het kwade zo ver verspreid is en hij, de mens, de 

bezitter van het lichaam, niet meer heer over zijn lichaam kon worden. 
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Nu is hij hulpeloos, nu is hij radeloos, en nu is hij inactief geworden. Hij weet niet 

langer wat juist is, dus hij heeft geen andere keuze dan zich te ontdoen van al het 

slechte, van al het kwaad dat hij in zijn lichaam heeft waargenomen en vandaag nog 

steeds waarneemt. Hij praat tegen zichzelf door te zeggen: „Wat kan ik anders doen 

dan omgaan met wat ik voel, me bezig houden met wat me pijn doet? En wat kan ik 

anders doen dan behandelen wat ik als ziekte beschouw? Ik kan alleen maar al het 

mogelijke proberen, en toch is tot nu toe elke poging heel slecht verlopen. 

Er zijn een paar mensen die minder proberen, maar puur instinctief of gevoelsmatig, 

of dat er iemand dichtbij je, die de waarheid kende door te zeggen: „Doe dit, doe dat 

of dat, ik adviseer alleen het goede.” Of hij verviel in het geloof: „Dat, wat ik nu met 

mijn lichaam doe, wat ik toevoeg aan mijn lichaam, of dat ik mij beweeg in de rust, de 

rust over me heen laat gaan, dan zal het wel goed komen. Want ik besef dat dit 

onheil niet behandeld mag worden, maar dat mijn lichaam rust nodig heeft en dat ik 

me alleen nog maar bezin, op wat mijn lichaam nodig heeft.” 

Ook hier, beste vrienden, moet ik zeggen dat er enkele, zij het heel, heel weinig 

mensen zijn die werkelijk het juiste wisten en ook het juiste hebben gedaan. Het was 

hun duidelijk, dat wanneer en hoe het lichaam in wanorde raakt, dat ze nu het 

tegenovergestelde moeten doen, dat ze echt goede gedachten opnemen, de rust 

bewaren, voor zover ze deze reeds bezitten en zich hier steeds meer aan overgeven, 

zodat je dan ware en goede gedachten in je opneemt en daarmee ook weten wat je 

lichaam nodig heeft en ook inhaalt wat je je lichaam al heel lang verschuldigd bent. 

 

4 

 

Als ik nu een kleine vergelijking maak, door een technisch wonder aan te halen. Ik wil 

niet zeggen welk wonder ik hiermee bedoel. Het kan een radio zijn, een televisie. Het 

zou ook een strijkijzer kunnen zijn. Het zou ook iets anders kunnen zijn van 

technische aard. Jullie weten allemaal, beste vrienden, hoe je dit moet behandelen, 

precies volgens de instructies van het productiebedrijf. Jullie weten precies hoe je dit 

technische wonder moet gebruiken. 

Als ik even aan de radio denk, dan weet je dat dit radiotoestel een bepaalde 

hoeveelheid energie nodig heeft om de radiogolf draadloos op te nemen en ook weer 

te geven. Jullie weten, dat hier het stroombereik, het voltage, naar het toestel moet 

worden gevoerd, omdat anders de energieën te zwak zijn en het apparaat de 

zendgolf van de ene zender niet even goed kan opvangen als de andere zender.  
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Jullie kunnen dit apparaat ook instellen op specifieke golflengten, zodat jullie 

overeenkomstig de zendgolf van het individu, dit wil zeggen zelfs veel zenders, niet 

tegelijk kunnen opnemen maar enkel afzonderlijk. Het zal ook mogelijk zijn, en je zult 

geloven zoals jullie vandaag al echt geloven, wanneer je ook voor het grootste deel 

de eigenaar van een radio bent; en zo niet dan weet je dat zo’n technisch wonder in 

staat is om de zendgolf draadloos op te vangen en kun je horen wat er uit de zender 

komt in je huis, of waar je ook bent met dit apparaat wordt hier het programma 

aangeboden. Je hoort het gewoon. En met een televisietoestel is dat niet anders, 

omdat je niet alleen hoort maar ook ziet wat al die mensen, die voor de camera 

staan, dat wil zeggen, wat er wordt vastgelegd en in het beeld wordt weergegeven, 

via het televisietoestel. 

 

Dus, beste vrienden, hier zijn we op een punt aangekomen dat jullie heel duidelijk zal 

laten zien dat er inderdaad zulke dingen zijn, die wij vanuit de verte in ons huis 

kunnen lanceren. En dit alles gebeurt alleen dan, als het apparaat, het technische 

wonder, in perfecte staat is en het de bijbehorende stroom, energie en het juiste 

aantal voltage bezit en dat u weet hoe u het apparaat dienovereenkomstig moet 

instellen en bedienen. 

 

Hier hebben jullie de houvast, door alleen nog maar de vergelijking te maken, en het 

technische wonder te vergelijken met het Goddelijke wonder. Wij, ieder mens, is een 

Goddelijk wonder. Hij is en blijft een Goddelijk schepsel. Het zal jullie niet onbekend 

zijn, dat er honderd, zelfs duizend jaar geleden mensen waren die de stem van God 

zo vaak hoorden, en ook veel visioenen hadden, dat wil zeggen dat ze zo ver weg 

waren, in het verleden, in het heden en in de toekomst konden zien, dat ze beelden 

zagen, in één woord  „visioen”, je zou zeggen: „ Hij had een visioen, en zag dit en dat 

en hoorde het ook”. 

 

Dus het zal u duidelijk zijn dat er daadwerkelijk zoveel meer is in het Goddelijke rijk, 

dat dit allemaal mogelijk is en dat God ons niet onnodig een lichaam heeft gegeven 

dat we zo achteloos opzij moeten zetten, maar dat ook wij ervoor moeten zorgen en 

er ook voor moeten zorgen dat we bepaalde energieën opnemen, zodat het lichaam 

de juiste stroom heeft, het juiste stroombereik om in staat te zijn op afstand alles in 

zich op te nemen, en verder ook in staat mag zijn, datgene wat hij opgenomen heeft, 

te zenden aan zijn naasten, in welk geval hij, de naaste, zich weet aan te passen aan 

dit individu. 
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En tot nu toe, zeggen mensen zo vaak, dat er een wonder is gebeurd, dat zij voor 

een van hun dierbaren, die er slecht aan toe was – ik zal het duidelijk maken door te 

zeggen, zoals jullie het zo vaak en mooi zeggen, dat hij er slecht aan toe was, zwaar 

ziek was, dat hij ongeneeslijk ziek was, zoals mensen dit hadden vastgesteld, en dat 

zij tot nu toe niet konden geloven, maar uiteindelijk door een mens of uit eigen 

beweging tot het besef is gekomen: „Ik geloof dat ik hem zelf kan helpen. Ik stelde 

vast dat dit wrak, mijn naaste, niet meer in staat was, te geloven. Hij heeft alle hoop, 

hij heeft alle geloof verloren, zelfs zijn zelfvertrouwen verloren, door zichzelf al op te 

geven, en hier is het mijn plicht om voor hem te vragen, voor hem te bidden en voor 

hem te geloven.” 

Natuurlijk gebeurt dit alleen maar, als jullie zelf, zoals veel mensen het ook deden, 

door de rust in jezelf op te nemen, en er vervolgens zoveel kracht en energie voor op 

te nemen, door het zelfvertrouwen te hebben en ook het geloof dat je anderen kunt 

helpen en daarna, na dit Einstellen, na het ontvangen, waren jullie verbaasd en 

zeiden: „ Ik geloofde voor hem, ik bad voor hem. En inderdaad, er gebeurde een 

wonder met mijn naaste: Hij werd daadwerkelijk gezond! “ 

Maar hoe vaak is het niet gebeurd: Toen deze persoon, die deze ervaring had, tegen 

deze of gene persoon in zijn directe omgeving vertelde dat hij voor hem bad, voor 

hem geloofde, en dat hij voor hem het goede had ontvangen en dat (wat ook jullie als 

waarheid hebben vastgesteld), dat hij daardoor gezond is geworden, werden deze 

individuele personen uit zijn omgeving, die niets meer van het goede wisten, en ook 

nooit achter het goede stonden, nooit in God geloofden, steeds weer aangepraat, dat 

is grote onzin; geloof hier niet in. Dit is inbeelding; hij is door iets heel anders gezond 

geworden. Het kan nooit zo zijn dat u of een persoon in staat is, zijn naaste op 

afstand te helpen. 

„Het is onzin”, zoals mensen zo vaak zeggen, zo ongelovig zijn ze geworden, „dat 

iemand door het Geloof weer gezond kan worden. Zoiets bestaat immers niet, dat is 

alleen maar verbeelding! “ Men doet maar alsof – vooral de verteller hier -. Het is 

toeval. Het zou net zo goed een excuus kunnen zijn, waar mensen tegen zichzelf 

zeggen: „ Nou, dat was”  – laten we zeggen –  „het medicijn. “ Of: „Het was het een of 

het ander, dat aan de zieke werd gegeven, of hoe men de ziekte behandelde en dat 

het toen gewoon verdween, dat wil zeggen, werd genezen. “ 

Ja, vrienden, dat er zulke mensen zijn is niet alleen mij duidelijk, het zal jullie ook 

duidelijk zijn. Maar ik blijf zeggen: geef niet op!  Ik herhaal het nog een keer, ik voel 

me niet verplicht om jullie te overtuigen, maar mijzelf. 
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Wat ik zelf doe, dat moet ook jij voor jezelf doen, zodat je niet eerst in je naaste 

gelooft en hem vertrouwt, in tegendeel: je moet weten hoe je aan jezelf kunt werken 

door het zelfvertrouwen en het geloof, het geloof in jezelf te krijgen. En dat je zelf 

verplicht bent jezelf te overtuigen van alles wat er om je heen is ook in jou. 

En zo kom je geleidelijk tot het besef dat ook jij een schepsel van God bent. En je 

zegt het in één woord: „Ook ik ben Goddelijk. In mij, in mijn lichaam, is er leven, om 

mijn lichaam is er leven. Vandaag weet ik wat dat ene woord  „leven”  betekent: 

Leven is God! “ 

De een heeft meer, de ander minder. Natuurlijk, als je minder leven in je hebt, minder 

leven om je heen en weinig leven in je lichaam, dat wil zeggen, je bezit niet langer 

meer de levens energieën, dan zou je je ervan bewust moeten zijn dat jij het bent die 

alles heeft bij te dragen, nieuw leven, nieuwe kracht opnemen, zodat hij daardoor 

werkelijk over zijn lichaam kan beslissen dat elke ledemaat, elk orgaan vol energie is, 

zodat dit dan in werking kan worden gezet, net zoals de mens zijn eigen lichaam 

weet te gebruiken. 

 

6 

Als er op een of andere manier sprake is van een technisch wonder – waar een 

kleine, ja zelfs de kleinste storing is, zodat daar de energie niet wordt doorgeleid, dan 

zal dit apparaat, het technische wonder, nooit in werking treden. In je lichaam is dit 

natuurlijk niet anders. Als de energieën niet toereikend zijn, om alle organen te laden, 

zodat alle organen zoveel energie bezitten, dat ze kunnen werken, zodat het ene 

orgaan het andere orgaan kan ondersteunen, en over het geheel genomen dermate 

goed kan samenwerken zodat er volledige orde heerst. 

Ik zou jullie, beste vrienden, veel uitleg en ook veel bewijs kunnen geven over hoe 

het menselijk lichaam is gemaakt en ook de functies van dit lichaam tot in het kleinste 

detail kunnen uitleggen, zodat je zelf zult zeggen: „Ja, Gröning heeft het lichaam 

helemaal uit elkaar gehaald, hij heeft ons de uitleg gegeven, nu begrijp ik het! “ 

Maar als ik dit alleen maar zeg, beste vrienden, dan is dit slechts theorie, verre van 

de praktijk. En ik denk dat het heel belangrijk is, als jullie nu zelf overgaan naar de 

eigen praktijk, door jullie eigen lichaam, dit betekent, bij jezelf te beginnen, jezelf te 

bestuderen, zodat jullie in staat zijn, voor zover mogelijk jullie eigen lichaam te 

bestuderen, te leren kennen, en dat jullie ook weten hoe de functies in je lichaam tot 

stand komen en wat jullie dan – om alles in je lichaam te laten functioneren - , met 

jullie lichaam niet iets, maar dat te kunnen doen, precies wat jullie willen. 
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Welnu, beste vrienden, over één ding moet u duidelijk zijn: wat u wilt, hangt geheel af 

van uw eigen wil! Ik weet dat dit nog niet duidelijk voor u is. En als ik nu heel kort 

zeg, dat u zo vaak over uzelf zegt: „Wel, beste Gröning, beste heer Meier, beste 

meneer Schulz, beste Huber, beste dokter, het is toch duidelijk, dat ik beter wil 

worden, dat ik weer een gezond lichaam wil hebben! En dat gelooft u toch, dat ik 

geloof, dat ik een gezond lichaam wil hebben, dat wat ik u zeg waar is.” Ja, dat klopt. 

Maar wat moet men doen? Als ik stop bij dit woord „ geloof “ , weet de mens zelfs 

vandaag de dag nog steeds niet wat ze met dit woord moeten doen. 

Er zijn veel dingen waar mensen in geloven. Ook satan gelooft dat hij het goede, het 

Goddelijke, kan vernietigen. Maar er is meer, zoveel meer, beste vrienden! Ook jullie 

verplaatsen je vaak in het geloof en kunnen hier helemaal niets mee. Op dit woord  „ 

geloof “ kom ik binnen het komende uur nog terug, dit wil zeggen, door jullie nog een 

geluidsband te geven, zodat jullie dan alles wat ik heb gezegd nog eens kunnen 

beluisteren, en ik zal jullie verdere uitleg geven, waar jullie dan ook iets mee kunnen 

doen. 

 

7 

Maar in het kort: als iemand zegt: „ Ik geloof! “, dan hoeft hij niet wat te doen, maar 

dat, dat wil zeggen, om dit geloof waarin hij gelooft ook daadwerkelijk in praktijk te 

brengen. Maar hoe zal dit allemaal mogelijk zijn?  Even terugkomend, door te 

zeggen, hoe zit de mens in elkaar, hoe heeft de mens zich ontwikkeld en van wie 

hangt het af, of het nu van zijn naaste afhangt of van hemzelf. Natuurlijk moet de 

mens de wil hebben, om zijn lichaam weer op orde te brengen, dit wil zeggen zijn 

lichaam weer terugbrengen tot de Goddelijke orde. 

[Ik geef je liefde]   ¹   Vrienden, een stukje levenswijsheid om mee te nemen. Let 

goed op! Ik zal langzaam en duidelijk spreken, zodat jullie geen woord missen. Als 

jullie deze levenswijsheid hebben begrepen, als jullie deze wijsheid hebben 

opgenomen en er acht op hebben geslagen en er altijd naar leven, dan worden jullie 

met succes bekroond, dan wordt jullie lichaam met deze levenswijsheid gevoed, en 

zal je alles worden geboden dat op te nemen, wat je nodig hebt, waarvoor God je 

heeft geschapen en ook de noodzakelijke energiebronnen ervoor heeft bepaald, die 

de mens natuurlijk zelf moet opnemen. 

Voordat ik hier verder op in ga, wil ik jullie een heel kleine vergelijking geven: als je 

een batterij hebt en deze batterij is leeg, dan weten jullie dat een lege batterij geen 

energie heeft en andere dingen die aan deze batterij zijn aangesloten – of het nu een 

bel is, of een claxon, of het nu een of ander technisch apparaat is, wat het ook is - 

_____________________________ 

¹ Deze woorden ontbreken in de gepubliceerde cd-versie. 
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waar deze batterij, die de energieën toch bevat, dit technische wonder, door de 

energieën wordt bewogen op zo’n manier dat dit apparaat weer kan functioneren. 

U weet heel goed dat een lege batterij opnieuw moet worden opgeladen. Gedurende 

deze tijd kunt u de batterij niet gebruiken, maar is klaar om op te laden. Ze kan niets 

produceren, omdat ze immers energie opneemt. Het gevolg is dat u deze batterij 

gedurende deze tijd niet kunt gebruiken; het enige wat de batterij nu kan doen is 

energieën opnemen. Kortom, ze wordt opgeladen. Als de batterij weer opgeladen is 

– als ik nu denk aan de accu van een auto, waarvoor men een laadpunt heeft 

ingericht – dan hoeft deze accu in de auto alleen nog maar te worden geladen zodat 

de dynamo weer wordt opgeladen door de activiteit van de motor, die natuurlijk ook 

weer energie afhankelijk is, die deze motor de vonk geeft en zodoende geaktiveerd 

wordt wanneer brandstof, benzine eraan wordt toegevoerd. 

Hier, beste vrienden, gebeurt het volgende: de dynamo laadt als zodanig de accu op 

dat deze weer volledig over energie beschikt en jullie helemaal niet meer hoeven op 

te laden. Natuurlijk, als je vanaf het begin energie verspilt, door zoals tegenwoordig 

de auto’s zijn uitgerust, dat je met deze energieën, die de batterij afgeeft, niet alleen 

de richtingaanwijzer van de auto, de raam wisser en de radio kunt gebruiken. Dan 

nog de totale verlichting, niet alleen de verlichting buiten de auto maar ook binnenin 

de auto en kun je nog een heleboel andere dingen doen. Je kunt zelfs je 

koffiezetapparaat aanzetten, je kunt deze energieën gebruiken om je koffie te zetten, 

je kunt je scheren, je kunt allerlei dingen doen. Trek je direct de stroom, de energie, 

van een accu die niet volledig is opgeladen, dan ben je al snel de energie uit deze 

accu kwijt en heb je weer een lege accu, die je noodgedwongen weer moet 

aansluiten aan een oplaadpunt, zodat de batterij weer nieuwe energie opneemt. 
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Welnu, beste vrienden, als je dit niet doet, dat het energieverlies vanaf het begin niet 

meteen zo groot is, dat je er spaarzaam mee om weet te gaan en deze accu alleen 

gebruikt om de motor te starten, hij wordt opgeladen door de motor, die hier de 

dynamo in werking stelt, maar de dynamo zal, zoals het zijn taak is, de accu weer 

met volle energieën opladen. 

Hier is het niet anders, ons menselijk lichaam. Als de mens tijdens de nacht een 

beetje energie heeft opgenomen, dan denkt hij meteen, vanalles te kunnen en te 

moeten doen en met zoveel dingen bezig is dat hij in de voormiddag weer geen 

energie heeft. Hij drukt zich zodanig uit door te zeggen dat hij moe is, hij heeft weinig 

energie, dat hij niet langer in staat is om nog maar één gedachte in zich op te nemen 

hij kan het niet geloven, hij is gewoon zwak, hij is een zwakkeling, hij is ziek. 
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Dit, beste vrienden, „ ziek zijn “ betekent gewoon, zonder energie zijn! En daarom ga 

ik nu naar dit stukje levenswijsheid, dat alleen van mij is, door zoveel mogelijk aan 

jullie door te geven, zodat jullie, als jullie deze levenswijsheid begrijpen, zoals ik al 

zei, en ook ter harte weten te nemen, weten en ernaar zullen leven, jullie altijd met 

succes zullen worden bekroond. 

 

De mens handelt naar zijn wil.                                                                             

Zoals de wil is, zo is de gedachte.                                                                            

De gedachte zet de mens aan tot de daad.      

Als je het Goddelijke wilt ervaren,                                                                          

dan moet je ernaar streven!   

Houd van het leven – God.                                                                                              

God is overal! 

Geld is macht – Gezondheid is almacht. 

 

Indien jullie, beste vrienden, hetgeen ik zojuist heb besproken, of zelfs schriftelijk 

willen hebben, dan heb ik er geen bezwaar tegen, om het schriftelijk te overhandigen 

aan jullie Gemeenschapsleiders, zodat jullie deze levenswijsheden ook voor jullie zelf 

kunnen kopiëren. 

Maar begrijp ze niet verkeerd! Om dit te begrijpen, moeten ook jullie tot rust komen. 

En door de rust, die jullie opnemen, zullen jullie ook hier begrip voor krijgen. Dit 

betekent dat jullie het begrijpen en nu weten, wat dit stukje wijsheid betekent. 

Welnu, beste vrienden, wie leefde hiernaar als ik zeg: „ De mens handelt naar zijn 

wil!”? Nou, hierbij hangt het toch helemaal af van zijn wil. Zoals de wil is, zoals de wil 

is van het individu, zo is de gedachte. Dus, hier ontstaat de gedachte, die hem dan 

tot actie aanzet. Ik herinner me nog even hoe vaak jullie zeiden:  „ De gedachte 

kwam bij me op en meteen wilde ik deze gedachte in de daad omzetten, zodat ik het 

niet kan vergeten, want: Wat je vandaag kunt doen, wacht daar niet mee tot morgen! 

Naar deze kleine uitspraak leven veel mensen.  Anderen doen het 

tegenovergestelde. 

Maar hier, beste vrienden, hebben jullie al heel veel gekregen als bewijs daarvoor 

dat het van jezelf afhangt – en niet van iemand anders! Ook hier, in dit geval, het 

komt niet op Gröning aan, maar alleen op u zelf. U bent het zelf! U moet zich zelf tot 

de orde roepen. Jullie moeten zelf weten, wat jullie willen. Maar jullie moeten ook de 

wil hebben! En als jullie werkelijk de wil hebben,  zullen jullie deze goede wil, de  
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Goddelijke wil – zullen jullie de juiste gedachten krijgen, en zullen jullie door deze 

gedachten naar de goede daad worden geleid.   

Dat wil zeggen, als ik het blijf zeggen, in één woord: Je moet het doen! Al was het 

maar omdat jij het wilt. Verlaat je niet op je naaste!  Hier ben jijzelf je naaste! En als 

je eerst naar mensen luistert, of dat mensen van alles proberen, dat mensen je van 

alles adviseren, en steeds weer uit zichzelf zeggen: „Probeer dit, probeer dat. Of 

misschien probeer je het deze keer. Of misschien probeer je iets anders. Misschien 

probeer je wat Meier, Schulz, Huber je verteld hebben. Of misschien is er nog iets 

anders – hoe dan ook, je moet al het mogelijke proberen om weer gezond te 

worden.” 

Beste vrienden, ik zal jullie een goede raad geven: gebruik het woord „ proberen “ 

niet! Je wordt niet goed van elke poging. Omdat jullie zelf vandaag al weten dat je 

veel hebt geprobeerd, waarvan je soms zegt dat je alles hebt geprobeerd wat 

mogelijk was. Jullie niet alleen, maar velen van jullie naasten hebben ook 

geprobeerd zich van dit kwaad te bevrijden. Maar het was nooit het juiste! Jullie 

waren ervan overtuigd, maar wisten niet, waar het aan lag, en dat alleen dit ene 

woord „ poging “ de oorzaak was; je hebt het alleen maar geprobeerd, maar nooit 

aktie ondernomen. En de poging, de verleiding is slecht voor de mens! 
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Ik wil hier vandaag niet verder over in detail gaan, want ik ben er absoluut zeker van 

dat jullie met de woorden van zojuist, het juiste zullen doen en als jullie willen, zullen 

jullie werkelijk datgene doen, dat jullie jezelf in de eerste plaats verschuldigd zijn. 

 

Als jullie nu de rust bewaren, die jullie hebben opgenomen, en eindelijk de juiste 

aandacht gaan besteden aan jullie eigen lichaam, zodat jullie weten, wat jullie eigen 

lichaam waard is. Jullie moeten nu verdergaan met aandacht aan je lichaam te 

schenken. Niet door naar je lichaam te kijken – nee! Ga gewoon rustig zitten en wees 

voorzichtig zonder een kwade gedachte op te pikken, dat wil zeggen, ik maak het 

duidelijker dat je de ziekte niet najaagt en dat je niet twijfelt aan je gezondheid! Want 

jullie zijn gezond, ik wil dit woord „ gezond “ en „ ziek “ niet gebruiken, maar je zult me 

anders niet zo gemakkelijk begrijpen en daarom moet ik dit benadrukken. Jullie 

zouden nu toch moeten weten, dat de gezondheid het meest waardevolle is! Steeds 

zeiden jullie, je wilt gezond zijn, je wilt beter worden. En ik zal antwoorden: Dan doe 

het toch, datgene wat jullie willen! 
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En dus houd ik het kort en zeg het nog een keer: let nu op je lichaam! En jullie zullen 

niet iets, maar dat vaststellen, wat er in je lichaam te zien is. En dit is een gevoel dat 

je nu waarneemt. En volg het gevoel, terwijl het zich door je lichaam verspreidt. 

Maar ga er nu niet mee door als je pijn hebt gehad, de pijn, of dat jullie mogelijk de 

uiterlijke ziekte zien. Of dat je de ene of andere ledemaat nog niet vrij kunt bewegen 

– nee, vrienden!  Observeer in de grootste rust alleen maar wat er in het lichaam 

gebeurt. Verlang niet, dat alles meteen in orde komt! Hoe groter de wanorde, hoe 

meer er in je lichaam gewerkt moet worden en wel zo lang totdat er volledige orde is 

ontstaan. Jullie weten immers niet hoe groot de wanorde in jullie lichaam reeds is. 

Ook voor wie dat nog niet zo voelt. 

Hoe vaak zijn mensen niet naar de dokter gegaan en hebben geen storingen in hun 

lichaam opgemerkt, totdat er ineens – plotseling -  iets gebeurde. Ik denk hierbij aan 

een kwaad, dat mensen een beroerte noemen. Zojuist nog gezond opgestaan of 

gaan zitten of gaan liggen, en al een deel van het lichaam, een zijkant van het 

lichaam of het hele lichaam was verlamd door deze aanval. Natuurlijk, zodra 

medische hulp beschikbaar is, zal het worden verlicht, zal het mogelijk zijn de 

klachten te verminderen. Maar dit is niet altijd het geval – in tegendeel, het kan zelfs 

slechter geworden zijn. Of anders [ het werd beter maar, toen de mens weer 

eigenwijs werd en dacht, nou dat is voorbij, deze kleine aanval. Dan volgt een 

tweede, en op de tweede volgt een derde. Hoe vaak heb je dit al mensen horen 

zeggen]² 
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Reeds mijn tweede, mijn derde, mijn vierde beroerte. 

Ja, vrienden, tot nu toe was het lichaam in orde. Ik wil jullie gewoon laten zien hoe 

weinig jullie over jezelf weten, hoe weinig jullie weten over jullie lichaam. En hoe vlug 

gebeurt er een ongeluk, dat je niet verwacht, dat het ongeluk, het kwade, zich in je 

lichaam verspreidde, en door gewoon een zenuw door te snijden, zodat 

daadwerkelijk een ledemaat respectievelijk orgaan – ik zeg altijd, afgesneden is van 

het energiesysteem in het lichaam – en dan levenloos wordt.  

 

 

 

__________________ 

² Deze woorden ontbreken in de gepubliceerde cd-versie. 
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Het is hetzelfde, ik zou ook kunnen zeggen: Een technisch wonder kan ook een 

„beroerte” krijgen, als er ergens – waar een leiding wordt verstoord, een leiding wordt 

onderbroken of zelfs is doorgebrand. Want de energieën hebben ook een bepaalde 

warmte, en als twee draden bij elkaar komen, is er kortsluiting. Kortsluiting wanneer 

de geladen draad de negatieve draad raakt. Dan is er kortsluiting. 

Ik wil hier niet verder gaan om nog duidelijker te zijn, wat puur technisch is, en ik kan 

deze vergelijkingen alleen gebruiken voor zover je ze vanuit de technische kant kunt 

begrijpen. Ik wil het jullie alleen maar duidelijk maken, zodat jullie in staat zijn begrip 

op te brengen voor jezelf. En als jullie hier een les uit hebben geleerd, dan kunnen 

jullie ook jullie naasten instrueren door hem de waarheid te vertellen, zoals jullie het 

tot nu toe hebben ervaren. 

Wel, beste vrienden, nu verder. Dus, jullie hadden geen idee, hadden niet in de 

gaten, hoe erg het lichaam al in de greep was van het onheil en hoe alles zich 

voorbereidde om het zo plotseling af te breken. Daarom is het noodzakelijk, dat jullie 

er altijd voor zorgen vol energie te zijn! Daar gaat het om en dat is het belangrijkste! 

Als ik jullie nu nog een beetje vertel over alles, wat waarheid is, door jullie toe te 

roepen: Vertrouw en geloof – het helpt, het geneest, de Goddelijke Kracht!  Dus dat 

alles, het hele leven, wordt gevoed door die energie, door Gods Energie. Want dat is 

het leven! Zoals een technisch wonder afhankelijk is van energieën, zo zijn ook wij, 

als levende wezens van God, afhankelijk van deze energieën. 

Over het woord „energie” wil ik niet verder uitweiden en jullie hoofdzakelijk ook hier 

alles tot in het kleinste detail opsommen, hoe de verbindingen zijn, hoe we 

afhankelijk zijn van deze energieën en hoe deze energieën dat doen wat ze in 

opdracht van God hebben gekregen. 
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Dit is nu eenmaal het werk van God, we zouden ook kunnen zeggen, de 

krachtcentrale die alles in beweging zet, net zoals we de krachtcentrales hier op 

aarde hebben, waar ook de stroom in leidingen, waar de stroom, dit wil zeggen, de 

energie door de ruimte geleid wordt, zodat mensen vandaag de dag reeds in staat 

zijn, niet alleen projectielen op afstand te besturen, ze ook op afstand te sturen; maar 

ook technische wonderen die zich op deze aarde kunnen bewegen, ook op afstand 

kunnen worden bestuurd en gestuurd, en er is nog zoveel meer. 

Beste vrienden, ik hoop, dat jullie mij tot dusver hebben begrepen en dat jullie nu ook 

weten wat er belangrijk is en wie er belangrijk is. 
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En ik roep het nog een keer: Het is aan jou, ieder individu! Altijd voor diegene, die het 

nodig heeft! 

Als ik je nu voor een klein moment vergelijk met een batterij die geen energie meer 

heeft, ja dan weet je dat je lichaam ook geen energie meer heeft en je niet in staat 

bent om van top tot teen te kunnen schakelen en te voelen wat er aan de hand is 

daar beneden, en hoe je dan je ledematen kunt stimuleren en bewegen, hoe je je 

hele lichaam in beweging kunt brengen. Maar dit kan alleen als er voldoende energie 

voorhanden is, dat je lichaam bepaalt dat deze energie je doet bewegen. 

Net zoals een motor die in een auto is ingebouwd, zoals wanneer deze in gebruik 

wordt genomen, voldoende energie heeft en het „voedsel” – de brandstof – zoals 

olie, het vet in de motor, dat deze motor dan het hele chassis, dat hier je lichaam is 

ter vergelijking, in beweging komt. U kunt het chassis naar voren of naar achteren 

verplaatsen, langzaam of snel. Je kunt het chassis ook tot stilstand brengen en toch 

de motor laten werken zonder dat het chassis ook maar verplaatst wordt. 

Maar ook hier moet ik stoppen, vrienden, om niet te ver uit te wijden, anders zullen 

jullie al gauw zeggen: „ Hij komt met zoveel gelijkenissen, hij komt met de technische 

wonderen – nu weet ik het, dat ik een Goddelijk wonder ben, dat ik een Goddelijk 

schepsel ben, betekent, dat God mij heeft geschapen en dat God er ook voor 

gezorgd zal hebben, dat mijn lichaam alles kan opnemen, wat ik voor dit, mijn 

lichaam nodig heb.” 

Ja, vriend, als je nu tot rust komt, dit wil zeggen, nu de rust in je opneemt, als je nu 

aandacht schenkt aan je lichaam, dan zul je ontdekken, dat de lading, de energieën, 

je lichaam binnendringen en dat je lichaam vol energie zal zijn. En dat deze 

energieën dan alles in beweging brengen zodat er orde in het lichaam ontstaat, dat 

wil zeggen, het gebeurt in het lichaam, het beweegt en beweegt, het is een gevoel 

dat je nog nooit in dit leven hebt waargenomen. Er waren onvolkomenheden, waar 

aan gewerkt werd. Neem alsjeblieft niet meteen de gedachte op door tegen jezelf te 

zeggen: „ Nou, dat doet weer pijn!” Of: „Dat is zo warm!” Of: „Het brandt!” Of: „ Het 

wordt nog erger dan het was!” Nee, vrienden, blijf kalm! Let op en ik zeg het jullie 

meteen: Het is niet meer hetzelfde pijnlijke of warme gevoel dat het was toen het 

lichaam, de organen, nog verstoord waren, maar je zult al snel ontdekken dat het 

een heel ander gevoel is, dan dat het tot nu toe was. 

Wel, beste vrienden, laten we doorgaan. Blijf aandacht besteden aan je lichaam. 

Neem nu geen gedachten op. Probeer eerst zelfvertrouwen te krijgen. En dat ook jij 

gelooft in datgene, wat jij voor je lichaam nodig hebt. Neem nooit meer zieke 

gedachten op, want dan wordt het lichaam ziek! 
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Neem een gezonde gedachte op, dan wordt het lichaam gezond! 
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God heeft ons zoveel mee op onze levensweg gegeven, dat we zelf over ons, over 

ons lichaam kunnen beslissen, en dat wij kunnen leven naar onze eigen wil. Als de 

mens hier en daar eens een boze wil aanneemt, dat wil zeggen, leeft hij in de wil van 

het kwaad, dan zal hij de kwade gedachten ontvangen en deze kwade gedachten 

zullen hem tot actie aanzetten. Deze bron van kwade gedachten komt uitsluitend van 

satan zelf. 

Maar leef je in het goede, leef je naar Gods Wil, dan ontvang je goede gedachten, 

gedachten uit de Goddelijke gedachten wereld, en dan zul je deze gedachten – als je 

nog steeds niet afdwaalt van de goede wil, dat je hierbij blijft en zegt: „Ik wil! Ik wil het 

goede! Ik sla geen acht op het kwade!” – dan zul je deze goede gedachten 

daadwerkelijk in praktijk brengen en omdat je het voor je lichaam hebt gedaan, 

hetgeen je je lichaam ook verschuldigd bent, zul je een grote beloning ontvangen, 

Gods beloning. 

Het zijn geenszins lege woorden, als de een of de ander vandaag de dag nog denkt: 

„Onzin, wat hij daar vertelt! Onzin, wat hij daar kletst! Onzin, waar mensen 

tegenwoordig in geloven! Zoiets bestaat niet.” Beste vrienden, wees niet boos op 

deze persoon. Hij weet niet beter. Hij leeft nog steeds in de wil van het kwade. Hij is 

zelfs satans gereedschap geworden. Hij kan gewoon niet in het goede geloven en hij 

wordt steeds door de slechte kant geleid, altijd maar vechtend tegen het goede 

omdat hij wordt geleid door het kwade. 

Het tegenovergestelde is hier het geval: wie hier naar de Wil van God leeft, wordt 

daadwerkelijk door God geleid. Maar hij mag zich niet uit deze leiding laten trekken of 

zich mogelijk weer in de wil van het kwade laten verleiden, zodat de kwade wil, de wil 

van satan, hem van deze weg afleidt. Maar hier is het keer op keer – ik kan het niet 

vaak genoeg zeggen – ieder mens zelf, is zich zelf veel goeds verschuldigd. Waar hij 

zichzelf heeft vergeten en het alleen van hem afhangt dat hij doet wat hij wil, want hij 

zal door het kwade immers zoveel  kennis vergaren, als hij werkelijk overtuigd is, 

zoals ook u overtuigd zult zijn, als u een keer volgens de kwade wil geleefd heeft, en 
de kwade gedachten kwamen – en deze leidden hem, jullie allemaal – naar het 

kwaad. 

Dat is toch kennis. Je hebt jezelf van dit alles overtuigd, kunnen overtuigen. En nu 

denk ik, dat het tijd is, om daar een einde aan te maken en verder te gaan met 

datgene, wat hem, wat ieder mens ook werkelijk tot God brengt. 
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Dus het Goede willen betekent: dat de mens nu eindelijk dat doet, zoals God het wil! 

En God zal weten hoe hij hem moet leiden, hij zal hem zoveel goede gedachten 

sturen. En HIJ weet nu ook, dat de mens het weet, dat hij deze gedachten in de daad 

omzet. Dat is hij zichzelf, dat is hij, de mens, ook zijn naaste, dat is hij God 

verschuldigd. 

Niet, dat de mens, hoe vaak zegt hij: „God behoort ons toe. God moet mij dit geven, 

zodat ik weer in hem kan geloven!”  Nee, vrienden, God behoort ons niet toe, wij 

behoren God toe! En wij moeten alles zo doen, zoals God het zelf heeft bepaald! 

Natuurlijk hebben de mensen die kennis tegenwoordig niet meer. Hij weet niets over 

zichzelf, hij weet niets over alle levende wezens. Hij leeft in dit leven op aarde, door 

al het mogelijke te proberen: overtuigd zichzelf ervan dat als hij hier en daar zijn 

vingers brandt, dat een les voor hem is. Maar over zichzelf heeft hij tot heden nog 

niets geleerd. 

En daarom zeg ik, denk nu niet, dat ik veel weet. Ik weet ook niet meer, dan datgene, 

wat mensen tegenwoordig niet meer weten. En daarom roep ik iedereen op: Mens, 

herken jezelf! Mens, wordt meester over je eigen lichaam! 

³ Ik wil niet alleen, ik moet nu afscheid van jullie nemen, beste vrienden, door jullie 

nogmaals alle liefde, al het goede, het Goddelijke te wensen!  En niet alleen jullie, 

maar ook al diegenen, die bij jullie horen, die jullie je naaste noemen. En ook 

diegenen waarvoor jullie een hartenwens hebben en voor wie jullie geloven dat ook 

zij het Goede in hun lichaam mogen herwinnen. 

 

 

______________________________________ 

³Van deze lezing door Bruno Gröning zijn meerdere bandopnamen. Deze verschillen door een 

verschillend einde. Een andere versie van de lezing eindigt dan ook met de volgende woorden: „U 

bent het zelf, niet uw naaste! Mocht je dit nog niet weten, dan zeg ik het je, dat je tot zelfkennis komt, 

dat je vanaf nu weet, dat jij het bent, je moet niet al het kwaad absorberen. Dat kan, je hebt het 

opgenomen! Onwetend! Je dacht dat het juist was. Maar ik denk dat je ervan overtuigd bent dat het 

niet juist was. En zo gemakkelijk als het was, ooit het kwade op te nemen en je lichaam werd 

gegrepen door het kwade, heb je hieruit toch lering getrokken dat het niet goed was. En sommige 

mensen zeggen: „Ik erger me niet meer.”  Ik zou hierover veel kunnen zeggen, vrienden, maar helaas 

moet ik me beperken tot de tape, die niet uitgebreid genoeg is, dat ik jullie meteen alles kan zeggen, 

wat ik jullie zou willen vertellen en nog vertellen moet. Waar het hier om gaat, is dat jullie nu weten: 

Het omgekeerde is ook iets waard! 

Het kwade kwam heel gemakkelijk. Ik hoefde niet veel te doen, ik moest me er alleen maar mee 

verbinden en ik was al een wrak en deed ik al kwaad en voelde ik het kwade al in me, in  
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mijn lichaam. Omgekeerd – nu het goede willen! En altijd voor het goede staan! Door te zeggen dat je 

het zelfvertrouwen moet hebben en ook het geloof in het goede moet hebben, dat je het ter harte 

neemt en dat je dit – al het goede – in jou, in je lichaam opneemt en dat je gelooft dat je daadwerkelijk 

naar het goede, dat je hierdoor daadwerkelijk naar God wordt teruggebracht. Allereerst, beste 

vrienden, wil ik nu afsluiten. Ik heb nog veel meer te vertellen!” 

 

 

En dan zal elk van deze individuen ook zeggen: „Is dat mogelijk? Ik heb er nooit in 

geloofd, maar nu ben ik ervan overtuigd! “ 

En nu, tot slot, vraag ik jullie, vrienden: geloof het niet, wat ik zojuist heb gezegd, 

maar ben ervan overtuigd! Ik zeg: Het is de Waarheid! Want God is de Waarheid! Wij 

behoren Hem toe! 

13 

 

Muziek, onvolledig: Uit het Zwanenmeer door Pjotr Lljitsj Tsjaikovski 
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