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Verwijzing 

Dit is een afschrift van het in steno genotuleerde verslag van Bruno Gröning, 
gehouden op 11 september 1949, in de voormiddag, op de Traberhof bij Rosenheim. 
De schrijfwijze werd aangepast aan de regels van de huidige spelling. 

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar 
op CD, en kunnen via het  bijgaande internet adres besteld worden:          
www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Verslag van Bruno Gröning, Rosenheim, 11 september 1949, in de voormiddag 

“Vandaag wil ik niet veel woorden spreken, omdat ik weinig tijd heb…” 

Vandaag wil ik niet veel woorden spreken, omdat ik weinig tijd heb. De vorige spreker 
heeft reeds die woorden gebruikt, hetgeen ik jullie wilde zeggen. Ik denk, dat jullie 
allemaal volledig hebben begrepen, dat jullie weg niet voor niets is. Alstublieft 
wachten jullie hier een uur, ook al ben ik weg. In die tijd vindt er een genezing op 
afstand plaats. Niet in het eerste uur en ook niet in het laatste! Jullie weg is niet voor 
niets. Als jullie hier ter plekke niet meteen iets voelen, dan weet ik precies, dat jullie 
mij het bewijs schriftelijk laten toekomen, dat jullie toch de ziekte hier hebben 
gelaten. 

Ik geloof, dat ik met deze woorden afscheid kan nemen. De tijd dringt, en ik hoop, dat 
jullie dan uiteindelijk naar huis gaan en al jullie familie en bekende zieken zeggen, 
dat ik in de loop van de week niet hier zal zijn. Het moet tot andere omstandigheden 
komen, zodat ik definitief overstap naar de gezondheidscentra, die mij reeds in ruime 
mate zijn aangeboden. Jammer genoeg heb ik tot heden niet de tijd gehad, ze te 
bekijken, noch te laten inrichten. Het zal niet te lang duren, dan zijn we zover, dat 
alles in geordende omstandigheden verloopt. 

Bewust heb ik jullie tot nu toe laten wachten, zodat het ook de moeite waard is, en 
hierdoor meerdere mensen erbij komen. En ik vraag jullie, dit ook de mensen te 
vertellen, die naar jullie komen. Die ontvangen precies het zelfde. Heb vertrouwen! 

(Interruptie: “Ja!”) 

En versterk je geloof. 

(Interruptie: “Ja!”) 

Tot ziens! 
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