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Verwijzing 

 

Dit is een afschrift van het in steno genotuleerde verslag van Bruno Gröning, 
gehouden 1 september 1950 bij natuurgeneeskundige Enderlin, in München. 

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar 
op CD, en kunnen via het  bijgaande internet adres besteld worden:          
www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Toespraak van Bruno Gröning, München, 1. September 1950 

“Zoals jullie vandaag de weg hierheen hebben gevonden, zijn reeds veel mensen 
naar me toe gekomen…” 

 

Beste genezing zoekenden! 

 

Zoals jullie vandaag de weg hierheen gevonden hebben, zijn reeds veel mensen 
naar me toe gekomen, om hulp en genezing te krijgen; iedereen met het geloof, een 
directe genezing te krijgen. Ja, dat zou iedereen willen: Maar het is niet altijd zo, hoe 
de een of ander onder jullie zich dat heeft voorgesteld. Men spreekt hier van een 
“wonderdokter”. Nog is het ene, nog het andere juist. Het is geen wonder, en ik ben 
geen dokter! Er zijn helemaal geen wonderen; het is alleen maar verbazen. Maar, 
zoals gezegd, bijna iedereen van jullie is met het vaste geloof en het grootste 
vertrouwen naar mij toe gekomen, om deze hulp meteen te krijgen. Daarom wil ik 
hier bij voorbaat alles meteen rechtzetten, door jullie dit te moeten zeggen, hoe deze 
genezing in feite verloopt. 

Ik vraag, mij niet te vragen, wat ik voor ziekten kan genezen, maar wie ik kan 
genezen. Dat is een verschil! Ook zegt men, dat de genezingen, die er waren, niet 
van lange duur zijn Ik ben heel eerlijk tegen jullie, ik denk er niet aan iets te 
verbergen, want dat, wat ik jullie hier wil zeggen, en ook al heb gezegd, dat wilde ik 
al mijn hele leven lang onder de aandacht brengen. Alleen hebben zich nooit mensen 
gevonden, die het nodig vonden, de arme zieken een juiste verklaring te geven. De 
zieke mensen vervolgden een doel en dat doel was, rijk worden, rijk aan gezondheid. 
Maar andere mensen hadden zo hun eigen geloof. Zij geloofden, rijk te kunnen 
worden, zonder rekening te houden met de zieken, rijk aan geld en bezittingen. Dat 
was hun doel, en daarom was het niet mogelijk, de zieken helemaal te informeren.  
Bijna 90 procent van alle mensen zijn ziek. De een vertoont een zwaar lijden en de 
anderen lichter lijden, dat ook weer tot een groter lijden zou kunnen voeren. Omdat 
men mij de mogelijkheid niet had gegeven en ik dagelijks van mensen werd 
lastiggevallen, kon ik dit noodzakelijke de mensen niet zeggen. Daarom wil ik vanaf 
nu 
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het verzuimde inhalen. Want als men zich op een persoon verlaat, dan is men 
verlaten. Dan liever zelf iets doen, dan is het al eerder duidelijk. 

Hoe het trouwens mogelijk is geweest of hoe kan het helemaal ooit mogelijk zijn, dat 
mensen ziek werden en die andere keer, toen ze genezen waren, dat zij ook weer 
voor een bepaald deel in het oude lijden terug vielen? De oorzaak is: Eens, omdat de 
zieke niet genoeg geïnformeerd is, omdat de persoon de ziekte, die hij in zijn leven 
heeft, in zijn lichaam vasthoudt. Ziekte is iets slechts, en de mens is van generatie op 
generatie in plaats van beter, slechter geworden, dit wil zeggen, de mens heeft zijn 
ware menselijke instinct verloren, en wel zo ver uitgebreid, dat, zoals jullie allemaal 
niet onbekend is, dat er twee kanten zijn. Hier in dit geval een goede en een slechte, 
dit betekent, een gezonde en een zieke kant, en dan is er, hetgeen bij elkaar hoort, 
een duivelse en een goddelijk kant. En dit alles heeft de mens in zich opgenomen, 
waarom, omdat hij het contact heeft verloren, dit wil zeggen, omdat hij zich van de 
natuur, van het ware goddelijke geloof heeft afgezonderd en de verbinding heeft 
verloren met God. Satan laat niets onbeproefd en heeft het voor elkaar gekregen dat 
hij zich in een mensenlichaam handhaaft. 

Om jullie een kort praktisch voorbeeld te geven: Het is jullie niet onbekend, dat als 
een kindje geboren wordt, het wordt gedoopt, en wel om reden, het te bevrijden van 
de erfzonde. Ik zeg het zo, dat de nieuw geborene al een kleine duivel mee draagt, 
en als men er niet op toeziet, dat het kindje goed wordt opgevoed, dan wordt uit het 
kleine duiveltje een duivel en daarom is het goed mogelijk, dat daardoor satan zelf 
overneemt. Daarom zeg ik nog steeds, dat er daadwerkelijk uitgesproken duivelse 
mensen zijn. Die zijn hier aan te herkennen, dat zij niet veel goeds kennen, en niet 
veel goeds doen. Alles wat ze doen is slecht. Zij geloven echter, juist te kunnen 
handelen of hun handelwijze is helemaal juist en al het andere is fout, terwijl zij van 
het goede, goddelijke niets weten en ook niets willen weten. Wij hebben de beste 
bewijzen ervoor, dat dit ook overeenkomt met de werkelijkheid, als een persoon hier 
de genezing ontvangt, dan is dit geen duivelse, maar een goddelijke genezing. 

Ik wil het vandaag kort houden. Maar zodat jullie mij beter begrijpen, zo zeg ik het 
nogmaals, dat de mens de verbinding met God heeft verloren. Ook vandaag hangt 
de mens in de lucht. Hij kan zelf niet ontvangen, hetgeen God naar hem zendt. De 
mens is daadwerkelijk in de loop van de laatste duizenden jaren slecht en slechter 
geworden, en hier moet een einde aan komen. 

Ieder van jullie zal ook vragen: “Ja, waarom doet Gröning dat, om misschien rijkdom 
te verkrijgen?” Velen zijn er, die geloven, dat ik alleen maar hiervoor werk, om mij 
een goede naam te verschaffen; om een beroemd mens te worden. Ik wilde dit 
helemaal niet, en werd het toch!  De andere keer is het niet juist 
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dat ik de mensen daarom helpen en genezen wil, om een beetje geld te verdienen. 
Jullie kunnen mij iedere dag ondersteboven keren: Ik heb geen ruimte of iets anders 
waar ik het geld of andere waardevolle spullen opzij kan leggen. Ook heb ik niets in 
mijn zakken. Dit wil ik desalniettemin recht zetten. Maar zoals ik al zei, of ik rijk wil 
worden of niet, rijk ben ik zeker geworden; rijker dan jullie allemaal denken kunnen. 
Alleen met dit onderscheid, rijk niet aan geld en bezittingen, maar aan kracht, om 
mensen te kunnen helpen en genezen. Dat is het verschil! 

Nu wil ik op het punt terugkomen, hoe het mogelijk is, dat de mens hier de genezing 
door deze kleine mens, zoals jullie hem hier levensgroot zien – 1,68 meter, groter 
ben ik niet – kan ontvangen. Maar niet, dat ik genees, maar ik sta hier voor jullie, als 
een heel kleine transformator, die jullie deze ware goddelijke stroom, dit heet, 
Heilstrom overdraagt en die deze juist verdeel. 

Ik moet benadrukken, dat jullie mij niet kunnen omkopen. Jullie kunnen me geven, 
wat jullie willen. Jullie kunnen me ook met niets lokken, en dat is namelijk het 
voordeel! Als jullie zeggen: “Gröning, als ik een speciale behandeling krijg, krijgt u 
1000 DM. Ik zou jullie wel eens willen zien! Ik ben geen demonstratiemateriaal en 
voor geld laat ik mij helemaal niet zien. 

Personen, die daadwerkelijk door deze ware goddelijke stroom gezond geworden 
zijn, kunnen heel gemakkelijk weer terugvallen. En ik ben mij ervan bewust, ik heb 
alles schriftelijk laten vasthouden. Voor zover ik het kon bijhouden, heb ik het gedaan 
en wat niet, dat wordt nog ingehaald. Want men heeft mij diverse bevestigingen 
weggenomen, maar een trap hebben ze allemaal gekregen; niet direct, maar indirect. 

Wanneer een persoon een slechte omgeving heeft, dat wil zeggen, zoals ik deze 
personen ken, die niets anders kunnen als slecht leven en slecht handelen, dan is 
het normaal, dat de zieke, die gezond is geworden – noemen we een heel lichte 
ziekte: blind, of dat hij volledig invalide was en weer kan lopen- dat hij werkelijk heel 
gemakkelijk zijn oude lijden weer terug krijgt, en wel dan, als deze duivelse mensen 
grip hebben op deze mensen en zeggen: “Onzin, geloof hier toch niet aan. Dit houdt 
toch niet lang aan! Dat is toch alles, leugen en bedrog!” Als de ene er niet in slaagt, 
dan komt de andere weer graven, en zo graven meer mensen bij deze voormalige 
zieken, en ze laten deze gezond geworden mens geen rust, en graven zo lang door, 
totdat hij daadwerkelijk weer in zijn oude lijden is teruggevallen. 

Ik zeg jullie dit niet allemaal om propaganda voor mij te maken, of misschien zodat 
jullie zouden terugkomen. Nee, ik wil niets van jullie, jullie willen iets van mij, en ik 
heb nu juist de plaats van overdracht; ik kan het jullie overdragen. Ik kan ontelbare 
gevallen opnoemen en zal ook nieuw materiaal laten verzamelen, dat veel mensen 
niet meer hun oude lijden terug kregen, omdat deze mensen gestopt zijn 
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en deze duivelse mensen op afstand hebben gehouden, en nu heel sterk zijn. Zij 
weten hun gezondheid te behouden, zij weten ook hoe om te gaan met de 
gezondheid. Men moet een mens eerst zeggen, hoe hij ermee dient om te gaan. 
Eerst hebben ze met stukken ijzer om zich heen gegooid, en ik geef ze nu porselein 
en hiermee gooien ze precies zoals met ijzer: Zo hebben zij porselein – in scherven. 
Maar het eigenlijke stuk hebben ze dan niet meer; dit is stuk geslagen, en daarom 
moeten jullie weten, hoe jullie dit rijke cadeau, dit betekent het meest waardevolle, 
hoe moet men hiermee omgaan; hoe moet men het voorzichtig behandelen. 

De andere kant is deze: Zo waren er ook mensen, die niets anders te doen hadden: 
“Heer Gröning, als u mij geneest, ik ben hier zeer bekend, waar ik woon, en als de 
mensen van deze stad het te weten komen, dat u mij genezen heeft, dan is dat voor 
u de grootste propaganda!” Ik zei: “Pardon, u bent fout, u bent hier niet op de goede 
plaats; daar is de deur!” Ik zoek geen mensen die propaganda voor mij maken; in 
tegendeel: Dat is een pressiemiddel. Daar komt een persoon en zegt: “Ik bied u 
100.000 DM, kom speciaal hier naar toe, en ik geef nog 100 meer. Ik stel u alles ter 
beschikking. Ik heb alles, ik wil alleen genezing.” Dit is nog nooit gebeurd, dat een 
mens de gezondheid kopen kan; zelfs niet door een arts, en het is goed dat het zo is 
en bij mij zeer zeker. Want jullie zullen begrijpen, dat ik met deze goddelijke gave 
geen zaken mag doen, en dit ook niet zou durven, en ik wil het ook niet. Mensen 
zeggen: “Hoe wilt u dan leven?” Dan blijf ik maar een aalmoezen ontvanger! 

Daar kom ik een keer in een huis, ligt een arme, zieke vrouw, stijf, had aan de 
lopende band pijn. Ik wil niet boos zijn op de artsen, in tegendeel, het zijn ook mijn 
vrienden, zijn ook mensen, en mensen horen bij elkaar en omdat zij er niet toe in 
staat zijn, zal ik ook niet boos zijn. De familie heeft er alles aan gedaan, de goede 
moeder te helpen, in eerste instantie haar te bevrijden van haar pijn. De vrouw is 
over de 50 of 60 en had reeds vanaf haar 2e levensjaar voortdurend deze pijn; zij kon 
zich niet bewegen. Ik zei: “Ja lieve vrouw, wat doet u hier, waarom zou het u beter 
gaan dan ons? Rekt u zich eenvoudig uit en ga liggen. U moet lopen!” “Ja”, zei ze, 
“dat zou ik willen”, en dat wilde ik horen! Naast haar bed stond een stok. Deze stok 
heb ik aangeraakt en haar weer in de hand gegeven en heb tegen haar gezegd, ze 
zou eens voelen. Toen gebeurde er zo veel in haar lichaam, en wel dat, wat zij nog 
nooit gevoeld had! Ik stelde persoonlijk nog een keer een heel ziektebeeld samen. Ik 
kan er ook niets aan doen, dat ik door het laken heen kan zien, en dat ik ook van 
hieruit in een ander land kan kijken. En heb trouwens nog vastgesteld waar de 
waterader loopt onder het huis, hetgeen ook werd bevestigd. Een wichelroede loper 
had het vroeger eveneens vastgesteld. Ik heb geen wichelroede loper nodig!  De 
moeder heb ik de stok weer in de hand gegeven. Er zijn zo diverse plekken op, zoals 
ze ook bij een mandoline zijn, en iedere greep is weer een andere klank, net zoals 
hier. 
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En dan heb ik de moeder een tijdje laten liggen en toen ik afscheid wilde nemen zei 
ze: “Ja, ik voel me helemaal raar; mijn pijn is weg.  Ik merk helemaal niets meer; ik 
voel me zo licht!” Het rechterbeen was stijf en het linkerbeen kon zij maar een klein 
beetje optrekken. Het hele lichaam was tot nog toe koud. Dat het lichaam warm 
geworden is, daar kan ik niets aan doen, dat het trekt en pijn doet, en een ander 
soort pijn gekregen hebt eveneens niet. “Dus, en nu trekt u alstublieft uw hele been 
in, en hef uw benen omhoog, om de beurt!” En ze knikte beide benen en ze was 
genezen van haar lijden. Daarom heb ik u zo lang laten wachten; anders was u al 
eerder hier geweest. Deze vrouw wist waar het op aan kwam. “Nu is hij hier, of hij 
nog eens terug komt? Ik wacht al zo lang en hij kwam niet!” Hem schrijven, zou 
zinloos zijn: “Zij, zou het nog eens mogelijk zijn, dat de heer Gröning naar mij toe 
komt!” Onverwacht – Ik weet helemaal niet, hoe ik er terecht ben gekomen – ging ik 
in dit huis. Van tevoren zei ik nog: Vroeger waren er woonhuizen. Toen de mensen 
steeds meer achteruit gingen waren er woonhuizen en ziekenhuizen. Dat was een 
beweging. En vandaag de dag hebben we in plaats van woon – alleen nog maar 
ziekenhuizen! En ook de woonhuizen werden omgevormd tot ziekenhuizen. 

Als ik een keer tijd heb, ga ik ieder huis binnen en zal in elke woning een ziek 
persoon vinden. Dat is de ene kant, en de andere kant is dat er daadwerkelijk 
mensen zijn, die werkelijk gezond geworden zijn. Maar zoals ik altijd zeg, heeft de 
mens nog steeds een goddeloze mond, en hij kan niet genoeg schreeuwen. Hij 
meent het goed, maar hij doet alleen maar het slechte. Precies hier ligt het verschil: 
Men bouwt alleen maar ziekenhuizen, eerst woonhuizen en naderhand ziekenhuizen. 
Uit de woonhuizen werden ziekenhuizen, en de ene mens steekt de andere mens 
aan. Is de een ziek, dan zijn ze allemaal ziek. Als ze gezond worden gaan ze van de 
ene mens naar de andere en schreeuwen: “Ik ben genezen!” Dat is niet juist! Maak 
geen propaganda voor me! Wat ik doe! Genezen, ja, er voor de zieken zijn, dat staat 
voorop. Waartoe ik nog meer in staat ben, dat horen jullie later. Maar om jullie dit 
praktisch mee te geven: Neem een ei, neem het in de hand, houd de hand dicht en 
zeg tegen de andere persoon: “Ik heb een ei!” Nu ontstaat er geruzie. De anderen 
die ervoor staan zeggen: “Je hebt toch geen ei!” “Jawel, ik heb een ei!” En zo 
verdedigt hij Gröning naderhand. In de ijver van het gevecht drukt hij het ei stuk, en 
hij heeft een ei gehad.  Dit kunt u vergelijken met de gezondheid. Diegene die 
genezen is schreeuwt: “Ik ben gezond, ik ben gezond!” De anderen lachen hem uit: 
“Wij zien toch niet dat je gezond geworden bent!” Maar omdat de andere kant in de 
meerderheid is, zegt hij naderhand, als hij tot rust komt: “Ze mogen toch gelijk 
hebben; misschien beeldt je je dit maar in!” En hij vervalt alweer in een nieuw 
geestelijk lijden en daadwerkelijk en haalt in feite de ziekte weer terug, want tot een 
genezing proces kan het helemaal niet komen. 

En nu nog een andere kant. Als mensen naar mij toe komen, dan neem ik hen alle 
pijn weg. Maar mensen zonder pijn - 
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Toen ik bij die moeder was, dat deze het vaste geloof had, dat wilde ik jullie zeggen, 
en het grootste vertrouwen: zij deed alleen maar dat, wat ik zei, en datzelfde hoeven 
jullie ook maar te doen. Ik kan jullie de pijn wegnemen en als ik ze jullie heb 
weggenomen, dan voelen jullie zich blij, vrij en goed. 

Die hele verandering in het menselijk lichaam moet u zich alsjeblieft voorstellen: zij 
had andere pijnen, die zij van tevoren niet had. In deze organen, in deze beide 
ledematen, is het leven terug gekomen, er zijn wat pijnen en jullie moeten twee of 
drie dagen in bed gaan liggen met deze regelungs pijnen. Jullie weten niet wat er 
aan de hand is en de kleine Gröning vinden jullie niet. Dan wordt de arts geroepen.  
Wat de arts doet, - hij is onschuldig – wanhopig laten jullie hem roepen. Hij doet 
datgene wat hij heeft geleerd en denkt dat het goed is en geeft meestal een injectie 
of een medicament. Jullie zeggen niets. Het is ook niet altijd goed om te zeggen dat 
jullie bij Gröning waren, want velen schelden als een mus. Ik scheld nooit – waarom? 
Omdat ik weet, dat ik het mij veroorloven kan! Wie iets presteert, laat zich niet storen 
door iemand die geen kennis heeft. 

Maar het is een fout dat de arts de mensen zo wil helpen. Wat doet hij hierdoor? Hij 
verstoort de stroom van genezing en het wordt slechter in plaats van beter. Diegene 
die naar mij toe is gekomen en eerder geen pijn had, die krijgt pijn. Dus moeten jullie 
dit wel op de koop toe nemen en eens de dingen afwachten die er komen. Alleen 
moeten jullie je dan niet met jullie lijden bezighouden. Want als jullie de goddelijke 
weg willen trotseren dit betekent het slechte, de ziekte weggooien en dan alleen nog 
maar erop letten, wat er in jullie lichaam gebeurt, en dat raadsel is dan voor jullie 
opgelost. Meer hoeven jullie niet te doen. Dat is het eigenlijke waar ik heen wil. 

En nu wil ik jullie het laatste nog meegeven op jullie weg, hoe het mogelijk is, dat 
diegenen die gezond werden, weer hun oude lijden kregen, en dat is de pers, die vuil 
en modder naar buiten brachten! Ik heb ook contact opgenomen met lui van de pers, 
die nog een helder, gezond menselijk verstand hebben en die zich ook schamen 
voor deze goedkope journalisten, die niets onbeproefd laten, geld te verdienen. Die 
maakt het niet uit, of de zieke gezond wordt of de gezonde zijn gezondheid behoudt 
of niet. Hoofdzaak is dat hij eraan verdient. Ze hebben zo veel onrust gezaaid. 
Gisteren heb ik ook de politie uitgelegd: Wanneer ik dit alles zou moeten nagaan, 
zoveel politieagenten zijn er niet, en ook zijn er niet zoveel advocaten, die dat alles 
kunnen behandelen en er zijn ook niet zoveel gerechtsgebouwen, om deze zaken tot 
een goed einde te brengen. Mij maakt het niet uit.  Mij werd niet gevraagd, en ik had 
het niet nodig, mij met deze troep te belasten. Ik heb mij er niet aan gestoord, en als 
achteraf dit huis instort – ik heb dit artikel niet eens gelezen; met uitzondering van dat 
ene in de Zuidduitse Zondagspost. Deze journalist heeft al wat op zijn neusje 
gekregen. Wat hij had geschreven, kon hij niet verantwoorden. De ontgoocheling is 
beëindigd, ligt in de lade. Ik geef het niet verder. Hij is alleen vastgelopen, en zal ook 
verder weer vastlopen, zoals alle schurken vastlopen. 
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Toen ik naar München kwam, is jullie niet onbekend, dat het ene affiche na het 
andere verscheen, een sensatie, een brochure, een folder. Ik zei: “Stop, ik zal iets 
anders doen”, en toen ik de strijd had aangebonden met de profiteurs etc., toen 
kwam er een ommekeer. Eentje begon en ineens waren ze er allemaal tegen. Het 
maakte hun niets uit, hoe zij het geld verdienden. Maar zij konden sensaties 
veroorzaken. Daar waren wel journalisten, die zo eerlijk waren en zeiden: “Ik heb van 
een uitgever een aanbod gekregen, 50-60.000 Mark, ik heb positief materiaal, ik heb 
veel genezen mensen gevolgd. U kunt velen genezen, en ik zou deze brochure 
willen publiceren”. – Het gaat er niet om, hoe zij hun geld verdienen. Deze persoon 
had het aanbod gekregen, indien hij niet meer ervoor, maar ertegen zou schrijven. 
Het zou immers weer een nieuwe sensatie zijn, en zo is er de ene sensatie na de 
andere. Ik heb mij niet laten ondermijnen, ben er rustig aan voorbijgegaan en heb 
gedurende deze tijd kunnen werken. Het was inderdaad onmogelijk bij deze massa 
mensen, hoe ze er voortdurend waren. Het is ook voorgekomen, dat zij nergens van 
wisten, maar als de mensen wisten, dat ik zou verschijnen, dan waren zij er met vele 
duizenden. En hiervan ben ik nu bevrijd. Dientengevolge moet ik mij bij deze smerige 
mensen ook nog bedanken, dat zij dat zo tot stilstand hebben gebracht. Want ik heb 
hun de zaken voor de neus gezet en in dit geval zijn ze erin gelopen. Hoe zij zich 
zullen verantwoorden, weet ik niet; maakt mij ook niet uit. In ieder geval is het hier 
zover gekomen, dat door deze smerige artikels, die allemaal naar behoren zijn 
verdraaid, de mensen, die waren genezen en dit hebben gelezen of gehoord, 
daadwerkelijk weer in hun oude lijden zijn teruggevallen. 

Het ergste zijn die mensen er aan toe, die tot nu toe pensioen ontvingen; deze 
gepensioneerden, die in feite arme mensen waren en verder niets hadden. Wat ze 
hadden, waarvan ze veel hadden, dat was de ziekte! En zij werden genezen. Zij 
verlieten de rolstoel, zij gooiden hun krukken weg, en hadden helemaal geen stok 
meer nodig, geen ondersteuning, geen hulp; zij deden alles alleen. Maar toen de 
verzekeringsmaatschappij kwam en zei: “Stop, oude vriend, wij zullen jou het 
pensioen intrekken”, daarom mocht dientengevolge deze persoon niet gezond 
blijven. Hij moest weer ziek worden, zodat hij zich een stuk droog brood kon kopen 
en ervoor zorg kon dragen, dat hij zijn dak boven zijn hoofd zou behouden. Dat is 
werkelijk de grootste misdaad, die men hier de mensen aandoet! 

Een kwestie van een zwaar verlamde persoon, die jarenlang verlamd was en zich 
maar moeizaam kon bewegen via de rolstoel. Toen hij weer gezond was geworden, 
kwamen andere mensen, die er tegenover stonden en niet konden zien, dat hij zich 
op zijn eigen voeten weer kon voort bewegen. Iemand sloot een weddenschap af, 
dat deze genezen persoon binnen 14 dagen weer in zijn rolstoel zou zitten. Hij 
wedde 1.000 Mark en inderdaad: Het duurde geen 14 dagen, maar vier dagen! En 
wel, men had de vrouw van de zieke medegedeeld: Omdat haar man weer gezond 
geworden is, heeft hij geen pensioen meer nodig, men zou hem de uitkering 
intrekken. Nog dezelfde dag zegt zij hem dit. Zij zucht: “Wat moeten we doen? 
Waarvan moeten we leven? 
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Deze zieke was diep geschokt en viel inderdaad door een nieuw geestelijk leed weer 
in zijn oude lijden terug, en hij moest na vier dagen weer terug in zijn rolstoel. 

Zo is het mogelijk, dat een mens weer opnieuw kan terugvallen. Als u problemen 
krijgt, als u verstrikt raakt in emotioneel leed, de eetlust verliest, niet kunt slapen, 
geen rust vinden. Dan grijpt het een in het andere. Als u nu werkelijk problemen zou 
hebben, dan zou u een wrak worden. Dit zou zo lang doorgaan, tot dat u zou 
bezwijken. Nu bezoek ik dagelijks mensen, die ik een keer heb beloofd te komen, 
waarvan ik gaandeweg de adressen weer heb teruggevonden, en voor deze mensen 
maak ik een gedetailleerde analyse, waarbij ik terugga naar de oorzaak van hun 
ziekte, en het is steeds weer hetzelfde, dat de mens door een geestelijk leed werd 
getroffen en plotseling ziek werd. Het een grijpt in het andere. De zwaarste ziekten 
zijn er uit voortgekomen. Dat is de grootste misdaad, dat deze mens de arme zieke 
maar kan aandoen. Hoedt u voor deze satanische mensen! Omdat ik mij hier 
persoonlijk tussen kniel, is het mogelijk, dat hier en daar mensen verschijnen, die 
weer willen goed maken, wat anderen slecht maakten; ook van de zijde van de pers. 
Ieder mens moet er zich inderdaad van overtuigen, wat er werkelijk is. Want jullie 
kunnen je inderdaad niet verlaten op een ander. Dus, laat je nooit verleiden, maar 
blijf op het rechte pad. 

 

Ik hoop dat jullie mij in deze goed hebben begrepen, en zoals jullie hier voor me 
staan, zo zijn jullie getuigen, waarover ik spreek. Jullie zullen getuigen zijn, dat jullie 
mij hebben gezien, en jullie zullen getuigen zijn van hetgeen hier nog gebeurt. In het 
algemeen is het veel te weinig, dat ik mij dagelijks met zo’n gering aantal van 
mensen zou bezighouden, zou ik er veruit niet in slagen, wat ik zou willen doen en 
wat ik mij ook kan veroorloven. Waarom maar 10, 100, 1.000, 100.000? Nee, er zijn 
meer mensen op deze goddelijke aarde; Gröning moet overal heen!  En wanneer ik 
mij dagelijks maar met dit kleine aantal zou bezighouden, dan zou ik enkele duizend 
jaar moeten leven. Ook ik moet sterven, met dit verschil, dat ik mijn sterfdag weet. 
Jullie weten het niet. Als jullie het zouden weten, dan zouden jullie je daarop 
voorbereiden en instorten. 

 

Dat was het, wat ik jullie in het kort te zeggen had. Ik geloof, dat ik jullie met deze 
korte opmerkingen en voorbeelden en feiten zo veel heb meegegeven op jullie weg, 
dat jullie inderdaad gezond worden. Het is mijn wens; inderdaad mijn grootste 
streven! Maar een ding sta ik de mens niet toe, dat hij het bepaalt. Daarom zeg ik 
een kleine spreuk: Niets eisen, maar verkrijgen! Jullie hoeven mij ook niets te 
vertellen; jullie hoeven mij helemaal niet jullie lijden op te sommen. Ik kan het 
uitwisselen, zodat de een van de andere weet, welke ziekte hij heeft. 
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De toekomst zal het ook leren, dat het grootste deel van alle mensen zijn eigen arts 
zal zijn. En waarom is dit mogelijk? De mens wordt alleen maar omgeschakeld, dat 
betekent, dat hij weer kan ontvangen; ontvangen, zoals een radiotoestel. De zender 
zendt uit, de ontvanger ontvangt, en als het toestel niet in orde is, dan kunnen we 
niet ontvangen, en als de antenne niet in orde is, of als u helemaal geen antenne 
heeft, dan moet het wel een sterker apparaat zijn. Maar vandaag heeft u een 
antenne gekregen; dat is het kogeltje (staniol). Dat zult u ook al hebben gevoeld, dat 
hier iets vreemds doorheen ging. Maar toch: Ik kan hier zijn. Ik hoef ook niet hier te 
zijn, het is hetzelfde. Want als de ontvanger in orde is, kunnen jullie thuis net zo 
ontvangen als hier en zijn jullie weer juist geschakeld. Laten jullie je deze verbinding 
niet afbreken! De Heilstrom gaat precies zo door de ether, door de muur, door de 
berg en de aarde net zoals de radiogolven. Deze is kunstmatig en de andere is 
natuurlijk. Daarom is het mogelijk, dat jullie ook thuis of gelijk waar jullie zich ook 
bevinden, als jullie hiervoor de tijd nemen, ook de Heilstrom zullen ontvangen. Zoals 
vandaag met ieder radiotoestel dat jullie in de hand of onder de arm nemen en reeds 
horen jullie, wat er in de wereld gebeurt. Dat is niets bijzonders en hier ook niet; hier 
al helemaal niet! Er is veel, dat niet verklaard kan worden; maar niets, dat niet 
gebeuren kan! Dertig jaar geleden met de radio, jullie hadden me uitgelachen. 
Vandaag is alles vanzelfsprekend; ook hier. 

Ik wil de mensen terugvoeren op de ware goddelijke weg. De brug naar deze weg 
heb ik gebouwd. Jullie kunnen deze weg allemaal gaan. Als jullie deze weg gaan, 
dan hebben jullie alles! Daarom werk ik hier op aarde. Ik wil de mensen omvormen. 
Velen zijn daadwerkelijk satanisch geworden. Mensen, die duivels zijn, die een kleine 
of grote duivel in het lijf hebben, die wil ik van jullie weghalen, want ik voer de strijd 
met de levende satan. Ik kan dit oplossen, het maakt me niet uit! En jullie moeten 
allemaal weer naar het ware goddelijke geloof terug gevoerd worden. Jullie moeten 
de ware goddelijk weg weer gaan, zodat jullie de verbinding weer ontvangen en 
behouden. Voelen jullie zich alsjeblieft niet beledigd. Iedereen trekt immers die rok 
aan, die hem past. Maar het is een feit: Zonder dat jullie er iets aan konden doen, zijn 
jullie eigenlijk tot dit slechte gekomen; dat kunnen jullie niet ontkennen. 

De mens zegt hier op deze aarde: “Pas op voor hen, die door God zijn getekend”. Hij 
wijst met de vinger op de een of andere zieke met de woorden: “Dit is de straf van 
God!” Volgens dit zouden alle zieken de getekenden zijn. Dat klopt niet!  Hier zeg ik 
over: “Foei, duivel!” De getekenden zijn die duivelse mensen, die niets onbeproefd 
laten, de nog goede, gelovige mensen te verleiden en hen van de ware goddelijke 
weg terug te trekken. Dat zijn de duivelse mensen. Ook hier zijn er maar twee 
kanten; een linker en een rechter kant, lang en kort, dik en dun, recht en krom etc. 
Gezondheid en ziekte, zoals leven en dood. Net zo goed plus en min, anders zouden 
jullie geen Licht hebben. 
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Nu vraag ik jullie en ik verzoek jullie, mij mijn vragen kort te beantwoorden. Noem mij 
nu niet al jullie lijden, maar zeg dit, als ik het vraag. 

Ik verzoek jullie nu uit heel mijn hart, luisteren jullie naar jezelf. Denk hierbij niet aan 
jullie lijden, maar voel wat in en om jullie lichaam gebeurt. Niet verstijven, niet 
verkrampen. Wie niet horen wil, moet anders voelen; dat kan wat mij betreft tot 
bewusteloosheid gaan. Soms is de overgang zo sterk, dat de mens inderdaad zal 
flauwvallen. Dit is niet een paar keer, maar honderd keer het geval geweest. Het kan 
ook zo erg worden, dat het hartje stopt met kloppen. En dan zet ik het weer opnieuw 
in beweging en de pomp. Het had alleen maar een verkeerd ritme, een verstopping. 
Daarom ben ik niet bang, dat hier misschien iemand zijn leven afsluit. 

Voor alle duidelijkheid, stel ik nog een vraag: Is het nodig dat men met het 
radiotoestel naar de zender gaat, om deze te horen? Nee, men blijft thuis of gelijk 
waar. Men hoort de golf van de zender, als men deze heeft ingeschakeld, 
rechtstreeks van de zender, waar jullie het apparaat op hebben ingeschakeld. Men 
ontvangt van dit kanaal, en precies zo ontvangen jullie thuis deze Heilstrom! 

Veel van jullie zullen het ook al weten, dat het ook overeenstemt met de feiten, en 
daarom vraag ik jullie, thuis precies hetzelfde te doen, zoals jullie het hier gedaan 
hebben. Jullie moesten eerst weten, wat er aan de hand is. Jullie moesten er eerst 
rijp voor zijn, en geïnformeerd worden. Daarom heb ik niets nagelaten, jullie dit 
allemaal mee te geven, zodat jullie weten, hoe jullie je thuis – in de toekomst, zolang 
jullie leven – moeten gedragen. Wijzig je koers, ga de ware goddelijke weg en dan 
zullen jullie voortdurend datgene ontvangen, om gezondheid te krijgen en inderdaad 
verder gezond te blijven. 

Ik hoop dat jullie mij begrepen hebben en wens jullie alle goeds voor jullie verdere 
leven. Laat van jullie horen. Geef me schriftelijk bericht, hoe het werkelijk met jullie 
gegaan is. Maar alsjeblieft schrijf de waarheid en schrijven jullie even, wat voor een 
lijden jullie voorheen hadden en hoe dat in een keer is weggegaan; hoe jullie zich 
trouwens voelen. Maar schrijf niet meteen morgen, er zijn een paar dagen voor 
nodig, misschien in zes, zeven dagen, maar waarheidsgetrouw, alstublieft, zonder 
opsmuk! Schrijf zoals jullie het gewend zijn te schrijven, aan het adres van de heer 
Enderlin. 

Ik vraag jullie, niet in een keer de trap af te stormen. Blijf nog een tijdje zitten, en zo 
geleidelijk aan verlaten jullie deze ruimte. Neem mee, zoveel jullie meenemen 
kunnen. Want juist nu aan het einde is het meestal zo, dat jullie momenteel, als jullie 
het juist hebben begrepen, dan ook ontvangen en inderdaad gezond worden. Die 
met wantrouwen zijn gekomen, kunnen ook weer met wantrouwen naar huis gaan. 
Maar die in vertrouwen naar mij toe zijn gekomen, die vraag ik, deze weinige 
woorden ter harte te nemen en dat te ontvangen wat hij nodig heeft om gezond te 
worden. 
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