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Verwijzing 

 

Dit is een afschrift van het in steno genotuleerde verslag van Bruno Gröning, 
gehouden op 7 mei 1951 in restaurant „Bräu-Wastl” in Weilheim, voor 
oorlogsveteranen en teruggekeerden. 

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar 
op CD, en kunnen via het  bijgaande internet adres besteld worden:          
www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Toespraak van Bruno Gröning, Weilheim, 7 mei 1951 

 

“Ik laat me niet vragen, wat ik doe, doe ik uit vrije wil…” 

Bruno Gröning spreekt voor oorlogsveteranen en teruggekeerden in restaurant  
Bräu-Wastl”. 

 

Welkomstwoord door de heer Kottmaier, districtsvoorzitter van het VdK¹- 
districtsvereniging München 

Hij zei o.a.: 

Wij weten allemaal, dat er meer bestaat tussen hemel en aarde, dan onze 
schoolwijsheid maar kan denken. 

De traditionele geneeskunde doet haar uiterste best, om de oorlogsslachtoffers naar 
eer en geweten te koesteren en te beschermen. 

Ik heb besloten, om Bruno Gröning hier uit te nodigen. Het was de vrije wil van ieder 
afzonderlijk, hierheen te komen. Niemand werd gedwongen. 

Ik weet, dat men mij de laatste dagen erg veel bekritiseerd heeft. Maar ik neem alle 
kritiek graag op me, als er een mogelijkheid bestaat, de oorlogsslachtoffers te helpen 
en hun lijden en ziekten te verminderen. 

 

 

 

_______________________________________ 
¹ Opmerking van de Bruno Gröning Stichting: „VdK” is de afkorting voor het in 1950 opgerichte oorlogsinvaliden, 
overlevenden van de oorlog en Duitse sociaal gepensioneerden e.V.” 
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Introductie lezing door de heer Einbeck. 
Hij zei o.a.: 

In opdracht van de heer Gröning moet ik jullie bedanken, dat jullie hem uitgenodigd 
hebben. Hij is zeer verheugd over deze uitnodiging. 

Voordat de heer Gröning tot jullie spreekt, heeft hij mij gevraagd om in enkele 
fundamentele verklaringen toe te lichten, waar het om gaat bij zijn Heilstroom en welk 
soort kracht het is. 

Het is bekend dat er sinds zijn optreden diverse meningen over hem in omloop zijn. 
Mensen, die puur materieel denken, wijzen zijn kracht en zijn Stroom af, als zijnde 
onmogelijk. Zij noemen het inbeelding, suggestie, hypnose of zelfs bedrog. – Andere, 
gelovigen of zelfs genezen mensen, beschouwen dit allemaal als een wonder. 

In feite is het noch het één noch het ander. Het betreft een wetmatige hogere kracht, 
een natuurkracht, voortkomende uit energetische super fysieke krachten. Dat deze 
voorkomen rondom onze aarde, waarin wij zwemmen als een vis in het water, die 
onzichtbaar zijn en die we noch kunnen wegen, noch kunnen ontleden, dat is 
duidelijk. Ze zijn er. Juist in ons wetenschappelijk verlichte tijdperk zou het niet 
moeilijk moeten zijn, hierover iets te weten. Alleen al de radiogolf bewijst het bestaan 
van de ether. 

Maar er zijn nog hogere, spirituele en puur energetische velden in het planetaire 
stelsel. Wij mensen leven daarin, worden hier voortdurend door geraakt. Alles wat 
leeft wordt hieruit gevoed. Wij staan hier gevoelsmatig, intuïtief of cognitief tegenover. 

Er zijn altijd mensen geweest, die met deze kosmische krachtvelden rechtstreeks in 
verbinding stonden. Deze mensen waren in staat Heilstroom uit te zenden, waarvan 
de werking als een wonder leek. Elk van de belangrijkste culturele religies heeft een 
ideaal opgezet voor hun gelovigen, dat zulke wonderbaarlijke genezingen 
veroorzaakte. 

Welnu, Gröning is zonder enige twijfel een mens die in directe verbinding staat met 
deze kosmische krachtvelden, waarnaar de Stroom komt, zo immens, krachtig en 
onoverwinnelijk. Bij Gröning gaat het ongetwijfeld om een eenmalig fenomeen, 
tenminste op dit moment binnen de westerse culturele landen. 

Wij materialisten vinden het moeilijk ons zo’n kracht voor te stellen, waarvan ons 
leven alle energie ontvangt. In India zijn er scholen, waar mensen die geschikt 
worden geacht, een opleiding krijgen waarbij door verinnerlijking magische krachten 
worden getraind. 

De Kraftstroom van Gröning kun je hiermee vergelijken. Vergelijkbaar met het 
fenomeen radio waar noch tijd-noch plaats beperkt is, kan ook Gröning genezen op 
afstand. Er zijn talloze genezingen beschikbaar waarbij Gröning de zieken nooit 
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heeft gezien. Zij ontvingen de Stroom en de genezing voltrok zich. 

Elke ziekte ontstaat door storing van het harmonische levensritme in het organisme. 
Is de harmonie weer hersteld dan is de ziekte overwonnen. De Gröning-Stroom werkt 
via de geestelijk-etherische kant op het organisme. De kracht van de Stroom is 
kosmisch, geen ziekte kan hier weerstand tegen bieden. Derhalve kan elke ziekte 
worden genezen, maar niet elke zieke. Deze schijnbare tegenstrijdigheid zal Dr. 
Trampler straks verduidelijken. 

Indien wij de Stroom of de Heilwelle van een bepaalde zender willen ontvangen dan 
is het noodzakelijk dat wij de golf van de zender activeren. Doen we dit niet, dan 
hebben we geen ontvangst. Maar het is dan dom te veronderstellen dat de zender 
niet geaktiveerd zou zijn. De reden voor geen ontvangst ligt dan aan de ontvanger. 
Ook op de ontvangst van Grönings Heilwelle moet men zich op een heel speciale 
manier einstellen. 

Het lijkt de tragedie te zijn in het lot van alle “vernieuwers” dat zij door hun omgeving 
niet goed worden begrepen, achtervolgd worden en tot het uiterste worden 
bestreden. Dit wordt bewezen door de geschiedenis. Een voorbeeld is de grote arts 
Theophrastus Paracelsus, die rond 1500 leefde en over dezelfde kracht beschikte. 
Hij sprak van de Stroom als het geheime “arcanum”, een Goddelijke leer, die geen 
enkele ziekte kan weerstaan. Paracelsus ‘genezingen lieten destijds de hele wereld 
versteld staan. Ook hij kon niet verhinderen dat hij door zijn professionele collega’s 
werd bestreden. Zijn hele leven leek een vlucht, totdat hij op een leeftijd van 48 jaar 
in Salzburg werd vermoord. – Ook Hahnemann, die op het gebied van de 
homeopathie een revolutie veroorzaakte, onderging hetzelfde lot. Men zou nog veel 
meer voorbeelden kunnen noemen. 

We mogen niet vergeten, dat wij mensen allemaal nog lerende zijn. Ook het 
onderzoek in de geneeskunde is nog niet afgesloten, steeds weer zijn er nieuwe 
resultaten. Als iemand beweert aan het einde van zijn ervaringen te zijn gekomen, 
dan wordt ieder succes door leugens gestraft. 

Momenteel levert Gröning nog een zware strijd, omdat de materialistische wereld de 
feiten van zijn kracht en zijn methode van genezing ontkent en vaak bewust ontkent 
en afwijst. Momenteel staat Gröning voor een proces, waarin een besluit moet 
worden genomen, of hij nu de vrijheid krijgt voor zijn gezegend werken of niet. 

Zelf heb ik honderden genezingsberichten in de hand gehad waarin herstelden 
hebben uitgesproken dat ze van de zwaarste ziekten werden bevrijd. Tot dan kon 
geen arts hun helpen. Onlangs werd ik zelf getuige van een genezing. Een vrouw uit 
Augsburg kwam naar Gröning. Ik zag hoe ze uit haar auto werd getild en naar 
Gröning werd gedragen. Ik interesseerde mij voor het geval, ging naast haar zitten en 
hoorde, dat een verlamming vanuit haar ruggenmerg steeds slechter werd en 
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dat zij sinds 22 weken bedlegerig en onbeweeglijk was. – Gröning kwam naar haar 
toe, keek haar aan en zei dan: „Sta op!” De zieke was stomverbaasd. „ik kan niet,” 
zei ze „ ik ben verlamd!” „U was verlamd,” antwoordde Gröning „sta op!” Toen stond 
ze op. „Dat is niet genoeg,” zei Gröning, „loop op en neer door deze kamer!” Zij kon 
het, alle aanwezigen waren geschokt, maar de zieke het meest, die steeds weer haar 
dank aan Gröning brabbelde. „Dat is nog niet genoeg, “zei Gröning, „loop de trap op 
en af!” Zij deed het en kon het niet geloven. Steeds weer opnieuw liep zij op haar 
voeten heen en weer, om zich ervan te overtuigen, dat zij daadwerkelijk kon staan en 
lopen. 

Ik zou nog veel van dit soort genezingen kunnen aanhalen, die door deze kracht 
mogelijk waren. 

Het zal jullie misschien bekend zijn, dat Gröning steeds zei, dat hij enkel diegenen 
zou kunnen genezen die gelovig, goed en religieus zijn. Hiermee bedoelt hij, dat de 
mens innerlijk open moet staan, vrij van slechte gedachten, haat, jaloezie, scepsis 
etc. Zijn doel is niet alleen mensen te genezen, hij wil hen ook terug leiden naar de 
eerbare mensheid. De mensen moeten elkaar liefdevol, in de zin van het ware 
religieuze leven ontmoeten. 

Wij willen Gröning alleen maar wensen, dat men hem de vrijheid geeft zijn 
werkzaamheden vrij te kunnen uitvoeren. Wij kunnen ertoe bijdragen, door voor de 
nieuwe dingen open te staan, het niet bekrompen en sceptisch ontkennen, maar 
trachten het nuchter te benaderen. 

Laat me afsluiten met een verzoek aan jullie: 

Onderzoek alles en behoudt het goede! 

 

Fragmenten uit de toespraak van Dr. Trampler 

De heer Gröning heeft mij verzocht, jullie enige opheldering te geven over het 
gebruik van de Heilstroom en de staniolkogel met betrekking tot jullie gezondheid. 

Van 1943 tot 28 augustus 1949² was ik lotgenoot… 

(Nu volgt de beschrijving van zijn eigen voormalige lijden, de eerste ontmoeting met 
Gröning, de genezing, de werking van genoemde stok en daarna de 
gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de staniolkogel.) 

 

_________________________ 

² Opmerking van de Bruno Gröning Stichting: Zie ook het artikel „Gröning geneest onze verslaggever” 
uit de „Münchener Allgemeine” van 4.9.1949: https://www.bruno-groening-
stiftung.org/images/stories/bgs-media/pdf/zeitungen/1949-09-04_muenchner-allgemeine_text.pdf 
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Beschouw alstublieft uw eigen lichaam als een soort accu, die een bepaalde 
spanning nodig heeft, om productief te zijn. Als we moe zijn en overwerkt gebruiken 
we vaak de uitdrukking: „Ik ben uitgeput!” Met de kogel bent u in de gelegenheid uw 
accu dermate op te laden, zodat de juiste spanning is gemaakt… 

…Al die keren dat Gröning mij heeft behandeld, heeft hij mij nog nooit naar mijn lijden 
gevraagd… 

…Om de Heilstroom te kunnen ontvangen, is het alleen belangrijk, zich innerlijk juist 
in te stellen… 

De Stroom is zo nieuw dat het voor materialisten moeilijk te begrijpen is. Het geheel 
is het beste te vergelijken met een radiozender. Gröning is de zender van de 
genezende golf, de zieke is de ontvanger. Alleen gaat het hier niet om toestellen, 
maar om levende mensen. 

… Ooit heeft Gröning 80 Kalmücken behandeld. Deze beroepsbeoefenaren van een 
stam zijn het gewend, met soortgelijke middelen behandeld te worden. Zij stelden 
zich meteen juist ein en Gröning stuurde hun meteen zijn Stroom toe via uitgestrekte 
handpalmen. 

Bij ontvangst op afstand is het zelfs mogelijk, vooral ’savonds en ‘snachts, optisch 
precies te kunnen vaststellen, uit welke richting de Heilstroom komt. Als de stroom 
namelijk loodrecht op de handpalmen valt, is deze extra sterk, anders iets zwakker. – 
Gröning was op reis, ik wist niet waarheen. ‘s Avonds stelde ik mij ein, hief de 
handpalmen omhoog en draaide deze langzaam. De richting, waar de Stroom het 
sterkste werkte, kende ik uit de nachtelijke bombardementen tijdens de oorlog, want 
toen kon men altijd de vuurgloed zien van het brandende Nürnberg. Toen Gröning de 
volgende avond terug kwam zei ik hem meteen: „Gisteravond hebt u in Nürnberg 
genezen!” Dit bevestigde hij. Natuurlijk zou het ook ieder andere vergelijkbare plaats 
kunnen zijn op de rechte lijn naar Nürnberg. 

De genezing zoekende kan de Heilstroom op elk moment aanpakken. Hij ontvangt 
deze het sterkst, als hij zijn gedachten op Gröning en de Heilstroom einstellt. 

Altijd weer benadrukt Gröning dat men niet hem maar God voor de ontvangen 
genezing moet bedanken. Dit verklaart waarom een ontkenner van God niet genezen 
kan worden, want hoe kan hij door een macht die hij ontkent kracht ontvangen? 

Wil men de stroom ontvangen moet men zich einstellen op de ontvangst en mag men 
niet zelf uitzenden. Wetenschappelijk onderzoek door Prof. Sauerbruch, Rohrach en 
anderen hebben uitgewezen dat er „intellectuele zendingen” zijn, die men kan meten 
en bewijzen, die dus een kracht, in ons geval een tegenkracht vormen. Men moet 
dus in het bijzonder in het bijzijn van Gröning proberen, alle gedachten uit te 
schakelen. De meest gevaarlijke gedachte is die aan zijn eigen ziekte. 
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Een genezing zoekende met een aandoening aan de gal kwam naar Gröning. Ik 
maakte haar duidelijk, dat ze niet over haar aandoening zou spreken en er ook niet 
aan moest denken. Haar mond heeft ze weliswaar gehouden, maar wel in de angst 
er intensief aan gedacht of Gröning haar lijden zou achterhalen, steeds denkend: 
„Gal, gal, gal!“ Het gevolg was, dat haar gal aandoening bleef, maar een lichte 
handicap aan de rechter arm en been, een nawerking van een kinderverlamming en 
een complicatie van reuma, verdwenen. - Waaraan jullie niet denken, dat verliezen 
jullie. Waaraan jullie denken, dat houden jullie. Gröning zegt steeds weer: „Wie van 
zijn ziekte houdt, houdt ze vast, zit erop, deze kan ik niet afpakken!” – Men kan hier 
de ziekte vergelijken met een voorwerp, dat door een hand in gedachten wordt 
vastgehouden. 

(Er volgt een beschrijving van de positie van een klinisch beeld – „wanneer iemand 
aan zijn lijden denkt of zelfs een test met mij doet, kan ik dit lijden niet vinden”- en 
van genezingen op afstand naar Argentinië en Noord Amerika-„het ziektebeeld was 
heel nauwkeurig, zonder dat Gröning wist, wie, waar en wat.”) 

Belangrijk is jullie vertrouwen in Gröning en dat jullie hem geen gedachten sturen. 

Als een radiozender een programma uitzendt, maakt het niet uit hoeveel luisteraars 
dit beluisteren. Precies zo maakt het niets uit hoeveel zieken Gröning in een keer 
behandelt. Allemaal ontvangen zij de Heilstroom. 

Met behulp van de kogel kunnen jullie ook thuis verbinding krijgen met de Heilstroom. 
Bijzonder positief zijn hiervoor de avonduren. Op vandaag bestaat reeds een 
gemeenschap van duizenden die op deze manier hulp krijgen voor hun gezondheid. 

(Er volgt een beschrijving van de kogel-genezingen door Trampler junior en senior 
van longontsteking en bloedvergiftiging, toen Gröning in Wangerooge was.) 

De aard van de ziekte speelt geen rol; in de ontelbare berichten van genezing zijn 
alle ziekten aanwezig. Maar niet elke zieke kan zich dermate einstellen op Grönings 
frequentie zodat hij wordt genezen. Als tien mensen met een blindedarmontsteking 
tijdig bij een chirurg komen, dan is de operatie en de periode daarna ongeveer gelijk. 
Maar als tien mensen met dezelfde klachten bij Gröning komen, dan wordt misschien 
een spontaan genezen, enkelen voelen helemaal niets en enkelen bemerken eerst 
een ommekeer in hun gezondheid. Dat Gröning het juiste kanaal is, is bewezen, 
maar of de zieke de juiste ontvanger is, is nog de vraag. 

(Vraag aan de toehoorders, of iemand iets voelt. Geen antwoord.) 

Bij een voordracht van Gröning is het voorgekomen, dat van 20 gehandicapten velen 
reeds de eerste stappen zetten voordat Gröning er zelfs persoonlijk was. Ik kan me 
niet voorstellen dat onder hen niemand iets gevoeld zou hebben. Ze zijn wellicht te 
verlegen om zich te melden. Bij veel ziekten is door de aard van de aandoening de 
vooruitgang of genezing optisch niet waar te nemen. De bevestiging komt hier pas 
later. 
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(Er volgt een beschrijving van de overgangspijnen – hoofdpijn, braken, tijdelijk 
sterkere pijnen – en de waarschuwing voor slaap- en verdovende middelen.) 

Het bevorderen van Grönings Heilstroom omvat een beleving in het zenuwstelsel 
hetgeen door verdovende middelen weer wordt verdoofd. Je kunt dit vergelijken met 
een auto met aangetrokken rem, die ene kracht trekt in deze, de andere in de 
tegenovergestelde richting. 

Bij een aandoening echter, waarbij regelmatige inname van medicamenten door de 
arts werd voorgeschreven – bijvoorbeeld diabetes -, moet men deze niet zonder 
controle afbouwen. 

Een belangrijk punt is de terugval. Föhn stoort de ontvangst van de Heilwelle, 
weersomstandigheden kunnen oude aandoeningen weer aanwakkeren. Dat zijn 
kleine terugslagen, tegen deze verschijnselen kan men de kogel inzetten. 

Werkelijke terugval ontstaat door lichamelijke en geestelijk zware inspanningen. Net 
zoals na een kuur zou men het ook na een genezing van Gröning eerst rustig aan 
moeten doen. 

(Er volgen voorbeelden van terugslagen door lichamelijk zware inspanningen, 
geestelijke schokeffecten en discussies met sceptici. Verwijzing naar het proces. 
Voorlezen van een krantenartikel.) 

Suggestie is niet aan de orde, omdat kinderen en dieren zich moeilijk iets laten 
aanpraten. 

Gröning kapt verder betoog van Dr. Trampler af en betreedt zelf het podium. 

 

 

Fragmenten uit de toespraak van Bruno Gröning 

 

(Precieze bewoordingen zie het manuscript van de stenotypist.) 

Ik laat me niet vragen, hetgeen ik doe, doe ik geheel vrijwillig, omdat ik mij geroepen 
voel mensen te helpen. 

 

(Gröning geeft uitdrukking aan zijn vreugde, juist voor de oorlogsveteranen en 
teruggekeerden te mogen spreken.) 
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Reeds lang voordat de oorlog uitbrak vochten enkele mensen met mentale wapens 
tegen elkaar. Indien dit niet voldoende was, grepen zij naar echte wapens. 

Alle hedendaagse ziekten zijn afkomstig uit de oorlog. Niet alleen mannen, maar ook 
vrouwen, moeders en kinderen zijn geestelijk ziek. De mens moet bij de ziel 
genomen worden, om van zijn lijden te worden bevrijd. 

Aan de wederopbouw werd gedacht, alleen niet aan de ontwrichte mensen. Ik heb 
reeds de voorlaatste en de laatste oorlog tot op de dag voorspeld. Ik moet herstellen 
wat vernietigd werd. 

(Interruptie. Grönings vraag: Stoort er iets?) 

Daarom ben ik ertoe over gegaan de weg voor de mensen vrij te maken, die 
daadwerkelijk hulp en genezing nodig hebben. 

Ik hoef niets voor mezelf, alles voor de mensen die werkelijk hulp en heling nodig 
hebben. 

Ik laat me niet aan de kant schuiven, omdat ik weet dat de Heilstromen er zijn. 

Ik heb Dr. Trampler naar Zwitserland gestuurd, waar hij mensen, soms maar voor 
een deel van hun lijden kon bevrijden. 

(Hij spreekt over de houding van de pers, over de gevolgen van deze houding, over 
de hierdoor veroorzaakte schokeffecten bij zieken. Hij geeft zijn positieve houding 
tegenover artsen aan.) 

In Herford heb ik reeds gezegd: Ik denk er helemaal niet aan, de artsen hun brood 
weg te nemen, in tegendeel, ik wil er nog iets aan toevoegen. 

(Vermelding van de negatieve houding van het artsengenootschap.) 

(Er volgt een beschrijving van de pogingen in Heidelberg, de telefonische positie van 
aandoeningen, overeenkomstig de punten, de valkuilen, die de professoren hem 
stelden.) 

Zij moeten steeds direct naar de huisarts of naar het ziekenhuis gaan voor 
nacontrole. 

Het is niet juist dat mensen mij in de beklaagdenbank hebben gebracht. 

Ik heb de Traberhof- toestanden niet gewild. Ik sprak met mensen van de regering, 
hoe hiermee om te gaan. De uitdrukking „Traberhof- kermis” heeft niet de pers 
verzonnen, maar ik. Ik heb de regering verzocht om het beste menselijke materiaal. 

(Hij verkondigt te stoppen tegen de vijandigheid van de pers.) Ieder het zijne, hij die 
gelijk heeft, zal ook zijn gelijk krijgen. 
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Ben niet boos op mensen die schelden. Wat mensen kunnen, kan ik ook. 

Die mensen hebben de weg verloren, waarnaar ik ze weer wil terugvoeren, de weg 
naar het Geloof aan God. 

(Applaus tussendoor.) 

Ik weet dat er altijd mensen zijn die niet begrijpen of willen begrijpen. 

(De boven vermelde afzonderlijke zinnen zijn uit het verband gehaald en hebben 
grotendeels geen verband met elkaar. Met betrekking tot de juiste tekst van de 
toespraak wordt nogmaals verwezen naar het manuscript van de stenotypiste.) 

 

 

Bron 

Archief Bruno Gröning Stichting 

 


